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De heer/mevrouw/familie………………………………………..  
Contact met de pastoor. 
Wilt u een gesprek met Pastoor? 
U kunt hem schrijven: Pieter Calandlaan 196 1069LA 
Amsterdam 
of mailen: simon.nongrum@donbosco.be 
       luc.sermeus@donbosco.be 
of bellen: 020 6191766 
 
 
Leven_______Dood_______Verrijzenis 
 
Dit is de kern van ons bestaan, van ieder mens op aarde, 
Van ieder schepsel van God, gelovig of ongelovig. 
Wij hebben het leven op aarde gekregen en geven het aan 
het eind van ons aardse bestaan weer terug aan onze 
schepper. 
 
Wij weten dat deze Levens cyclus eeuwenlang is voorgeleefd 
D(oor onze voorouders. Wij christenen weten en geloven dat 
Jezus Christus ook deze Levens cyclus ons in ’t bijzonder 
heeft voorgeleefd: Hij hield deze levenscyclus altijd voorogen 
en liet zich door niets en niemand daarvan weerhouden: niet 
door de machthebbers(Herodes-Pontius Pilatus),niet door de 
conventies(vrouw bij de put van Samaria),zelfs niet door zijn 
volgelingen”(willen ook jullie heengaan?”) 
Hij hield dat vol tot het uiterste toe, ja tot de dood erop 
volgde. 
“(ik ga naar Jeruzalem om te sterven”)Alleen de liefde tot 
God, zijn Vader en tot de medemensen, was en bleef zijn 
drijfveer. 
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Dat is zijn boodschap, zijn goede boodschap!(evangelie= 
eu(=goede)angelion(=boodschap) 
Dat is waarom de kerk deze Levenscyclus van Jezus centraal 
stelt: van Aswoensdag tot en met Pasen: toewerkend van 
ons zondigen/egocentrische mensen die zich willen bekeren 
(Aswoensdag) tot een nieuw leven(Pasen),het hoogfeest van 
Jezus Verrijzenis. 
En wij voelen ons herboren zijn in Christus en zullen met 
Hem verrijzen aan het eind der tijden, vanwege ons doopsel. 
 
Tussen deze 2 dagen(Aswoensdag en Pasen)liggen 6 weken, 
die wij ”de vasten” noemen In deze tijd worden wij 
aangespoord naar ons eigen leven,ons gedrag en gewoonte 
te kijken: 
Geef ik God de eerste plaats in mijn leven? 
Ben ik altijd eerlijk? 
Ben ik altijd rechtvaardig,-behandel ik iedere mens met 
hartelijkheid, goedheid en naastenliefde? 
Kom ik mijn toezeggingen en afspraken altijd na, zelfs als dit 
in mijn nadeel is? 
Denk ik aan de overledenen, zowel familie als onbekende? 
Probeer ik in een geschil de eerste te zijn om toenadering 
te zoeken? 
Vraag ik moeder Maria en de heiligen steun en nabijheid in 
Mijn leven? 
 
Zo zullen wij er dan na deze 6 weken beter uitkomen en ons 
herboren voelen om het Paasfeest te vieren met onze  
parochie en andere mede christenen: daarom 
Zalig Pasen voor u allen! 
                                  JHF 
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Wilt u dit mededelingenblad blijven ontvangen? 
 
In een kleiner en ouder wordend bestand aan parochianen 
wordt het moeilijker om bezorgers te vinden voor het 
parochieblad. 
Daarom is besloten een inventarisatie te houden om te 
bezien of het parochieblad nog wel op prijs wordt gesteld. 
Is dat het geval? 
Stuur dan onderstaande bon naar de kerk of doe deze zelf in 
de bus van de pastorie. 
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX 
U kunt ook mailen naar 
h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com met 
vermelding van uw naam en adres. 
Desgewenst kunt u het blad ook per e-mail toegezonden 
krijgen 
 
Ja, ik wil het mededelingenblad/parochieblad blijven 
ontvangen. 
Naam............................................................................. 
 
Adres............................................................................. 
 
Emailadres...................................................................... 
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Collectes 
 
De opbrengsten van de collectes waren als volgt: 
06 februari  € 95.85 
13 februari    € 115.65 
20 februari   €  109.95 
We danken onze kerkgangers voor hun gave, we zijn er 
blij mee. 
 
Storm 
 
De laatste storm heeft als resultaat gehad, dat o.a. een 
grote boom gevallen is op de achterzijde pastorie. 
De schade is dermate groot omdat de boom op het 
achterbalkon is terechtgekomen, en tevens een deel van 
het hekwerk heeft vernield.  
De verzekeringsmaatschap is ingeschakeld en 
verwijdering en het herstel wordt ter hand genomen. 
Hopelijk blijft het bij alleen zichtbare schade.    
 
 
Bericht van de Bisdom 
 
Het bisschoppelijk decreet m.b.t. de instelling van 
het samenwerkingsverband tussen parochie de 
Vier Evangelisten en de Emmaus parochie is 
ontvangen. Het samenwerkingsverband gaat in per 
1 februari 2022. Verder is de aanstellingsbrief van 
de priesters ontvangen. Deze aanstellingen gaan 
ook in per 1 februari 2022.  
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Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e n 
 
 
Zondag  6 Maart  1ste zondag Veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor H.Fonck  
+ Joop Huigsloot 
 
Zondag 13 Maart 2de Zondag  Veertigdagentijd 
Voorganger L.Blommers 
 
Zondag 20 Maart 3de Zondag  Veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor H.Fonck   (latijn) 
 
Zondag 27 Maart 4de Zondag Veertigdagentijd 
Celebrant S.Nongrum 
 
Zondag  3 April  5de zondag  Veertigdagentijd 
Celebrant Pastoor H. Fonck 
 
Zondag  10 April       Palmzondag 
Voorganger L.Blommers 
 
Witte Donderdag 14 April      19.00 uur 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
 
Vrijdag  15 April     Goede Vrijdag   15.00  uur Kruisweg 
                                 Goede Vrijdag   19.00  uur 
Celebrant S.Nongrum 
 
Zaterdag 16 April    Paaswake          21.00  uur 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
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Zondag 17 April     Paaszondag 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
 
Maandag 18 April  2de Paasdag 
Celebrant Pastoor H.Fonck 
 
Zondag 24 April   2de Paaszondag 
Celebrant S.Nongrum 
 
Zondag  1 Mei        3de Paaszondag 
Celebrant Alfons Jakke  (priester) 
 
Gedichtje 
 
We hebben elk jaar nodig 
dat is toch zonneklaar 
Want mensen willen warmte 
En aandacht voor elkaar, 
Waarom niet even praten? 
Waarom geen lieve lach 
Zo zorg je voor een lichtpunt, 
Ook op een donkere dag. 
Iemand die naar je luistert 
Iemand die met je praat 
Dat is nou juist het gene, 
Waar het bij een mens omgaat 
 
Nel Benschop 
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Zomertijd   26/27 Maart 
 
Vergeet u niet de klok een uur vooruit te zetten 
 

 
 
 
AGENDA 
 

Activiteiten 
 
Zondag  6 Maart-3 April 
Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert 
Ade Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het 
Papiamento) 
Zondag  13 Maart-10 APRIL 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de 
Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering 
in een vorm van het Aramees. 
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COLOFON 
 
Parochie van de Vier Evangelisten 
De Verrijzeniskerk 
 
Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de 
loop van het jaar de nieuwe gegevens bekend zijn. 
 
Verrijzeniskerk 
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam 
Tel. 020-615 20 48 of 06-2874 7588 
h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com 
 

Contact met het parochiële team                    
heer H. Miedema miedemah@hotmail.com  
06-2874 7588 
 
Verhuur Ontmoetingsruimte of pastorie 

 Bel 06-2874 7588 of mail: miedemah@hotmail.com. 

 

Bankrekeningen 

Parochie:  
Rabobank NL34 RABO 0139 9894 55       
t.n.v.  R.K. Parochie H. Marcus  Amsterdam  
 
Gezamenlijke Caritas: NL63 INGB 0004 9291 05   t.n.v. 
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart 
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