
  

 
 
 

 

HET VIERTJE 
Nr. 37 Jaar C 

Informatie over de week van 10-16 augustus 2025 

19e zondag door het Jaar  
Wijsh. 18,6-9         Hebr. 11,1-2.8-19        Lc. 12,32-48 

 

TER OVERDENKING  

Jij vraagt van ons dienstbaar-
heid, Heer, dienstbaar 
met heel mijn zijn en hebben… 
Maar ik wil zo graag meester 
zijn, een meester, die vrij kan 
plannen en dromen, 
die de situatie beheerst, 
de touwtjes in handen heeft, 
die mensen en dingen 
gehoorzaam doet dansen. 

Jij vraagt ons wakkere dienaren te zijn, Heer… 
Maar ik word zo graag in slaap gesust  
met veiligheid en zekerheden en correcte afspraken. 
Help mij de sprong te wagen, Heer, de knop om te draaien, 
een andere bril op te zetten om te zien 
wat niet zeker is of netjes afgebakend, 
om te dienen wie en wat niet tot zijn recht komt. 

Help mij alert te zijn en te blijven zodat lk Jou ontmoeten kan 
als Jij – als wie of wat dan ook – mijn levensweg betreedt. 
Laat het klinken in mijn oor, dag en nacht, wakend en slapend: 
“Wat gij voor de kleinsten hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan.” 

naar Ida Guetens 



MISVIERINGEN IN DE PAULUSKERK   

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel. 
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel. 
- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel. 
- Zondag om 10.00 uur in de kerk. 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDS   

09-10 augustus: Pauluskerk: P. Simon; Boomkerk: P. Andy;  
16-17 augustus: Pauluskerk: P. Luc; Boomkerk: P. Wilfried;  

Huiskamer: P. Andy 
23-24 augustus: Pauluskerk: P. Wilfried; Augustinuskerk: P. Luc 
30-31 augustus: Pauluskerk: P. Andy; Vincentiuskerk: P. Wilfried 

MEDEDELINGEN 

- Het koor dat in de Pauluskerk zingt op de 2e en 4e (en 5e) zondag van de 
maand heeft de repetities hervat op vrijdag 1 augustus 2025. Heb je zin 
om aan te sluiten bij het koor? Nieuwe leden zijn van harte welkom! De 
repetities vinden wekelijks plaats op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

- Ook voor het kinder- en jongerenkoor zijn nieuwe leden van harte 
welkom. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Pater Andy 
(06 26841341) of met Francisca (06 11066832). 

INTENTIES   

- Voor de zielenrust van mevrouw Willemse, Howard Misser, Joke Muller, 
Gerda Harte en Karel Laros 

- Uit dankbaarheid voor de 83ste verjaardag  
- Uit dankbaarheid voor … 
 
GELOOFSACTIVITEITEN VOOR MISDIENAARS, TIENERS EN JONGEREN 

We organiseren geloofsontmoetingen voor misdienaars, tieners en 
jongeren in onze kerk, ELKE VIERDE ZONDAG van de maand, na de heilige 
mis van 10.00 uur. Door middel van inspirerende activiteiten willen we ons 
geloof verdiepen en God en elkaar beter leren kennen. De volgende 
bijeenkomst, begeleid door pater Andy, is op 24 augustus 2025. Heb je 
vragen of ideeën, laat het hem weten (je kunt hem bellen 06-26841341 of 
mailen andy.jebarus@dondbosco.nl). 

mailto:andy.jebarus@dondbosco.nl


AFSCHEID VAN PATER SIMON NONGRUM  

Pater Simon verhuist op maandag 18 augustus 2025 naar Oostende waar 
hij een nieuwe opdracht krijgt in het salesiaans jongerenwerk en de 
parochies. Op zondag 10 augustus gaat hij voor het laatst voor in de 
zondagsviering in onze kerk. We zijn hem heel dankbaar voor zijn inzet en 
voor zijn getuigenis als priester. Na de eucharistieviering kunt u hem 
persoonlijk danken en afscheid nemen. In de ontmoetingsruimte zal 
vandaag, naast koffie of thee, ook nog iets extra’s aangeboden worden. 

We danken van ganser harte alle mensen die bijgedragen hebben om 
Simon een mooi geschenk aan te bieden en het jongerenwerk in Oostende 
financieel te steunen. 

INKOMSTEN (2-3 augustus 2025) 

Kaarsen: € 106,15      Collecte: € 448,10        Intenties: € 10,00 

INLOOP BIJ DE PAULUSKERK  

Iedere vrijdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een inloopmoment. Niet alleen 
onze senioren, maar iedereen is welkom! Je kan eerst de eucharistie van 
11.00 uur bijwonen, maar je kan ook komen rond 11.30 uur voor een kopje 
koffie of thee. Daarna kan je naar hartenlust spelen (Rummikub, …). Rond 
12.30 uur is er altijd soep en brood. We eindigen om 15.00 uur.  

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

Afgelopen woensdag 6 augustus 2025 werd van 9.00 tot 11.00 uur de kerk 
schoongemaakt. Wij zijn iedereen die kwam helpen, bijzonder dankbaar! 
De volgende schoonmaakbeurt is op woensdag 3 september 2025. Heb je 
wat tijd, dan ben je van harte welkom om een handje te komen toesteken. 

IPCI (InterParochiële Caritas Instelling) 

De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten, soms met een voedselpakket, soms 
met een financieel steuntje. Achteraan in de kerk staat een doos waarin 
iedere zondag voedingswaren verzameld worden. Daarnaast staat een 
collectebus. Financiële steun kan ook op: IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30. 
Alle hulp, hoe klein ook, is bijzonder welkom en wordt met dankbaarheid 
aanvaard. Wil je meer informatie, dan kan je je vragen stellen via mail:  
 ipci@devierevangelistenamsterdam.nl. 

about:blank


RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN  

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Tel.: 020 619 17 66 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
Bankgegevens van de parochie: Kerkbijdrage 
De Vier Evangelisten: IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81  
COLLECTE, DONATIE kan ook met deze QR-code:  
 
 
 
 

 19e zondag, Jaar C 
 
Vanaf de intrede van de priesters tot 
vóór de eerste lezing gaan we staan 
(voor wie dit mogelijk is). 

 
INTREDELIED 
Zingt God de Heer, de almachtige 
Koning, ter ere. Hij zal zijn volk als 
een Herder in liefde regeren. 
Laat ons tezaam prijzen zijn 
heilige naam, nooit zal de vijand 
ons deren. 

Looft God de Heer, die 
barmhartig ons leidt alle dagen, 
die ons op adelaarswieken ten 
hemel zal dragen, en die behoudt 
ieder die op Hem vertrouwt in 
alle tijden en plagen. 

Dank aan de Herder, die 
zorgzaam en wijs ons wil leiden, 
die ons gezondheid geeft, 
vriendschap en gunstige tijden, 

in alle nood biedt Hij ons 
daag’lijks zijn Brood en schenkt 
ons kracht om te strijden. 

Voor U, Drieëne God, zingen wij 
dankbaar tezamen, heel het 
heelal brenge eer aan uw heilige 
Name, engelen Gods, buigt u voor 
Hem, onze rots, die ons 
standvastig maakt. Amen. 
 
KYRIE - GvL 215  
pr. God van genade, wees ons 
genadig, neem weg onze zonden 
opdat wij leven, 
Heer, ontferm U over ons. 
allen: Heer, ontferm U over ons. 

pr.  Laat ons weer horen van 
vreugde, en die gebroken zijn 
zullen weer opstaan, 
Christus, ontferm U over ons. 
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allen: Christus, ontferm U 
           over ons. 

pr. God, schep een hart in ons 
dat zuiver is en laat uw Geest 
ons vernieuwen, 
Heer, ontferm U over ons.  
allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIA: GvL 381 
Zing van de Vader die in den 
beginne de mensen schiep, 
de dieren en de dingen, 
hemel en aarde wil zijn Naam 
bezingen: houd Hem in ere!  

Zing van de Zoon, licht voor onze 
ogen, bron van geluk voor wie 
Hem wil geloven: 
luister naar Hem, het Woord 
van alzo hoge: houd Hem in ere!  

Zing van de Geest, adem van het 
leven, duurzame kracht die 
mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben 
niets te vrezen: houd Hem in ere! 
 
TUSSENZANG 
Loof Hem, die deze wereld 
schiep, haar uit de vloed te 
voorschijn riep, hemel en aarde 
bracht Hij voort, in den beginne, 
door zijn woord. 

Dit woord draagt het heelal, het is 
de hartslag der geschiedenis, 
de ademtocht van ons bestaan, 
de toekomst die wij tegengaan. 

Want heeft een mens dit Woord 
verstaan, dan is het met zijn rust 
gedaan, dan staat hij op en gaat 
op reis, hij kiest de weg die God 
hem wijst. 

In Jezus, die de Christus is, 
Zijn dood en Zijn verrijzenis, 
heeft Hij de van de mensen houdt 
zijn liefste Woord hun 
toevertrouwd  

En zo gaat nu van mond tot 
mond, dit woord van God de 
wereld rond, Tot al wat is en al 
wat leeft, een nieuwe naam 
ontvangen heeft. 
  
Bij de aanvang van het ‘alleluia’ gaan we 
staan tot na het evangelie. 

 
ALLELUIA 
koor: Alleluia, alleluia, alleluia,  
allen: Alleluia, alleluia, alleluia,  

Gezegend de Koning die komt, 
in de naam van de Heer. Vrede 
in de hemel en eer in de hoge. 

allen: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
NA HET EVANGELIE - GvL 264 
Lof en heerlijkheid, wijsheid en 
dank, eer, macht en sterkte aan 
onze God vandaag en alle dagen 
tot in eeuwigheid.  
 
 
 



GELOOFSBELIJDENIS (gezegd) 
Ik geloof in God, 
de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn enige Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is 
van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, de 
derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
VOORBEDEN: GvL 362   
Heer, onze God, 
wij bidden U, verhoor ons. 
 
COLLECTE/ORGEL 

 
 
 
 
 
 

Vanaf het begin van de prefatie gaan we 
opnieuw staan. Tijdens de consecratie 
kan je staan of knielen. 

 
HEILIG: GvL 294   
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid. Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de 
naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 
ACCLAMATIE na de consecratie  
Heer Jezus, wij verkondigen Uw 
dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
LAM GODS: GvL 334 
Lam Gods dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods dat wegneemt 
de zonden der wereld, 
geef ons de vrede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNIELIED 
Vlam van liefde, 
hoop die ons doet leven, 
hoor ons lied, 
een lofzang uit ons hart. 
Gij, de bron 
van vred'en eeuwig leven, 
laat ons veilig voortgaan 
aan uw hand. 

Alle landen, volkeren en talen die 
in nacht en duisternis verdwalen, 
zien een licht: uw Woord komt 
hen bezoeken. Wie gebroken is, 
mag uw Zoon ontmoeten. 

Goede God, geduldig, vol 
erbarmen, toon uw trouw aan 
kleinen en aan armen. Bron van 
hoop, Gij schept een nieuwe 
aarde. Zend uw Adem, God, laat 
ons niet verharden. 

Onze ogen zien de nieuwe 
morgen. Gij komt nader, houdt U 
niet verborgen, zendt ons uit: 
'Verkondig allerwegen: 
Ik ben God-met-u. 
Ga, ontvang mijn zegen! 
 
GEZONGEN ZEGENBEDE 
De levende zegene en behoede U. 
De levende doe zijn aangezicht 
over u lichten en zij u genadig. De 
Levende verheffe zijn aangezicht 
over u en geve u vrede. 

allen: Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw  

aangezicht en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe 
lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 

priester: Zegene u de levende en 
almachtige God, Vader, Zoon en 
heilige Geest. 

allen:  Amen, amen, amen. 
 
ZENDINGSLIED 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen,  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in Zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.   
 

We wensen pater Simon 
Gods zegen toe 

voor de toekomst 
en u allen wensen we 
een gezegende zondag 

en een fijne week! 



Aanmelden voor DE EERSTE COMMUNIE 
en HET VORMSEL 2026 

 
Beste parochianen 

Je kunt je kinderen alvast inschrijven 
voor de Eerste Communie en het Vormsel van 2026. 

Voor de aanmelding of vragen over  

DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL 2026  
kunt u contact opnemen met pater Andy via e-mail:  

andy.jebarus@donbosco.nl of telefonisch via 06 2684 1341. 

Aanmelden kan tot zondag 7 september 2025. 

Ook volwassenen die het doopsel of het H. Vormsel 
willen ontvangen, kunnen zich aanmelden 

 

 
 

Op zondag 28 september 2025 organiseren we een bijeenkomst  
voor de ouders van de Eerste Communicanten en de vormelingen. 

Deze bijeenkomst vindt plaats na de viering, in de pastorie van de kerk. 

Op 5 oktober 2025 starten we met de catechese ter voorbereiding  
op de Eerste Communie en het H. Vormsel 2026. 

De catechese zal elke eerste zondag van de maand plaatsvinden,  
na de Heilige Mis van 10.00 uur. 

Op hetzelfde tijdstip 
is er ook een vormingsmoment voor de ouders. 

P. Andy en de catechisten 


