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21¢ zondag door het Jaar
Jesaja 66,18-21  Hebreeén 12,5-7.11-13 Lucas 13,22-30

TER OVERDENKING

Geleefd geloven

Het evangelie is geen zoethoudertje,
geen opium om ons in slaap te sussen.
Het reikt ons een nieuwe toekomst aan,
maar niet zomaar zondermeer.

Het evangelie wil geleefd worden,

het daagt ons uit om liefde te zijn,
zodat de laatsten

op het eerste plan komen.

Het is niet gemakkelijk

om door de nauwe deur te gaan.

Er is maar één toegangsbewijs:

je geloof moet geleefd zijn, moet omgezet zijn in daden.

Want het geloof zonder werken is dood en nietszeggend.

We worden door God gekend door onze werken van gerechtigheid.

Er is geen plaats voor zelfgenoegzaambheid,

voor ons welbevinden in gebed alleen!

Ons geloof moet gedaan worden!

Het evangelie maakt ons onrustig,

zolang er onderscheid is tussen meer of minder, tussen laatsten en eersten.
Het daagt ons uit om Gods naam "lk zal er zijn voor jou"

waar te maken in ons leven en in ons werken.

Wim Holterman osfs



MISVIERINGEN IN DE PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel.
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel.

- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel.

- Zondag om 10.00 uur in de kerk.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDS

23-24 augustus: Pauluskerk: p. Wilfried - Augustinuskerk: p. Luc

30-31 augustus: Pauluskerk: p. Andy - Vincentiuskerk: p. Wilfried

6-7 september: Pauluskerk: p. Luc - Boomkerk: p. Wilfried -
Vincentiuskerk: p. Andy

12-13 september: Pauluskerk: p. Luc - Boomkerk: p. Wilfried

19-20 september: Pauluskerk: p. Wilfried - Boomkerk: p. Andy

KINDER- en JONGERENKOOR

In het kinder- en jongerenkoor zijn nieuwe leden van harte welkom.
Ben je geinteresseerd, neem dan contact op met p. Andy (06 26841341)
of met Francisca (06 11066832).

INTENTIES

- Voor de zielenrust van mevrouw Willemse, Howard Misser, Joke Muller,
Gerda Harte, Karel Laros, en een bijzondere intentie voor Cor Link.

- W danken voor de 61° verjaardag van Patricia, dat zij gezegend moge
worden met een goede gezondheid.

- We bidden ook met dankbaarheid voor de 65¢ huwelijksverjaardag van
Ruud en Charlotte van Dooren.

- Enuit dankbaarheid aan Maria, met een vraag om bescherming.

GELOOFSACTIVITEITEN VOOR MISDIENAARS, TIENERS EN JONGEREN

We organiseren geloofsontmoetingen voor misdienaars, tieners en
jongeren in onze kerk, ELKE VIERDE ZONDAG van de maand, na de heilige
mis van 10.00 uur. Door middel van inspirerende activiteiten willen we ons
geloof verdiepen en God en elkaar beter leren kennen. De volgende
bijeenkomst, begeleid door pater Andy, is op 24 augustus 2025. Heb je
vragen of ideeén, laat het hem weten (je kunt hem bellen 06-26841341 of
mailen andy.jebarus@dondbosco.nl).



mailto:andy.jebarus@dondbosco.nl

SPONSORLOOP voor het onderzoek naar spierziekten

Op 21 september zal onze parochiaan Achilles Rwema met vrienden de
Dam tot Damloop rennen. Door deze uitdaging aan te gaan, willen we onze
spieren inzetten voor de 200.000 mensen in Nederland die die mogelijk-
heid niet (meer) hebben. Spierziektes zijn vaak ingrijpend. Ze beperken
mensen in de elementairste dingen: lopen, ademen, praten, bewegen.
Dingen die we vanzelfsprekend vinden, maar die voor
veel mensen elke dag een strijd betekenen. Daarom
willen we met onze actie geld inzamelen voor
onderzoek naar spierziektes. Elke bijdrage, groot of
klein, brengt ons dichter bij een toekomst zonder
spierziektes. Doneren kan via de link en de QR-code.
Bedankt!

De link: https://www.spieractie.nl/teams/dammers-by-night

INKOMSTEN (16-17 augustus 2025)

Kaarsen: € 139,88 / Collecte: € 546,20 / Intenties: € 50,00

31 augustus 2025: 59¢ ZONDAG VAN DE MAAND

In augustus is er weer een ‘5% zondag van de maand’. Dat betekent: koffie
en thee na de zondagsviering, maar ook soep en bingooooo...!

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Afgelopen woensdag 6 augustus 2025 werd van 9.00 tot 11.00 uur de kerk
schoongemaakt. Wij zijn iedereen die kwam helpen, bijzonder dankbaar!

De volgende schoonmaakbeurt is op woensdag 3 september 2025. Heb je
wat tijd, dan ben je van harte welkom om een handje te komen toesteken.

IPCI (InterParochiéle Caritas Instelling)

De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten, soms met een voedselpakket, soms
met een financieel steuntje. Achteraan in de kerk staat een doos waarin
iedere zondag voedingswaren verzameld worden. Daarnaast staat een
collectebus. Financiéle steun kan ook op: IBAN: NLO4 ABNA 0102 1207 30.
Alle hulp, hoe klein ook, is bijzonder welkom en wordt met dankbaarheid
aanvaard. Wil je meer informatie, dan kan je je vragen stellen via mail:
ipci@devierevangelistenamsterdam.nl.


https://www.spieractie.nl/teams/dammers-by-night
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RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN

Website: https.//www.devierevangelistenamsterdam.nl
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
Tel.: 020619 17 66

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam
Bankgegevens van de parochie: Kerkbijdrage

De Vier Evangelisten: IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81
COLLECTE, DONATIE kan ook met deze QR-code:

Aanmelden voor DE EERSTE COMMUNIE
en HET VORMSEL 2026

Beste parochianen

Je kunt je kinderen alvast inschrijven
voor de Eerste Communie en het Vormsel van 2026.
Voor de aanmelding of vragen over

DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL 2026

kunt u contact opnemen met pater Andy via e-mail:
andy.jebarus@donbosco.nl of telefonisch via 06 2684 1341.

Aanmelden kan tot zondag 7 september 2025.

Ook volwassenen die het doopsel of het H. Vormsel
willen ontvangen, kunnen zich aanmelden


about:blank
about:blank

Op zondag 28 september 2025 organiseren we een bijeenkomst
voor de ouders van de Eerste Communicanten en de vormelingen.

Deze bijeenkomst vindt plaats na de viering, in de pastorie van de kerk.

Op 5 oktober 2025 starten we met de catechese ter voorbereiding
op de Eerste Communie en het H. Vormsel 2026.

De catechese zal elke eerste zondag van de maand plaatsvinden,
na de Heilige Mis van 10.00 uur.

Op hetzelfde tijdstip
is er ook een vormingsmoment voor de ouders.

P. Andy en de catechisten



