
  

 
 
 

 

HET VIERTJE 
Nr. 13 Jaar C 

Informatie over de week van 23 februari – 1 maart 2025 

7de zondag door het jaar 

I Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23     I Kor. 15, 45-49     Lc. 6, 27-38 

 

TER OVERDENKING 

Zijn woord, van lang geleden, 
– een voetspoor in het zand – 
en zijn belofte dat Hij met ons zal zijn, 
elke dag. 

Daarvan leven wij, 
wij, christenen van deze tijd. 
We zijn daarmee zo kwetsbaar 
en zo zacht als brood 
in de harde wereld 
van cijfers en valuta. 

Zijn aansporing 
– of was het zijn gebod? – 
om elkander te beminnen zoals Hij, 
met zijn grote, dwaze liefde. 

Daarvan leven wij, 
wij, christenen van deze tijd. 
Wij zijn die kleine beker wijn, gemakkelijke prooi in een wereld 
die bloeddorstiger is dan ooit. 

Zijn visioen: dat morgen alles anders wordt, 
en deze aarde nieuw, 
en als Gods droom te voorschijn komt. 



Daarvoor leven wij, 
wij, christenen van deze tijd. 
Dan zijn we nuchter en zo ethisch ingesteld 
in een wereld die nog steeds gelooft 
in het pretpark van Walt Disney. 

 Manu Verhulst 

 
MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE PAULUSKERK   

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur. 
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur. 
- Zaterdag om 19.00 uur. 
- Zondag om 10.00 uur. 
 
VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDS   

- 22-23 februari: P. Luc: Pauluskerk; P. Wilfried: Augustinuskerk 
- 1-2 maart: P. Simon: Pauluskerk; P. Wilfried: Boomkerk en Vincentiuskerk 
- 5 maart (Aswoensdag, 19 uur): P. Andy: Pauluskerk; P. Wilfried: Boomkerk 
- 8-9 maart: P. Andy: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk 
- 15-16 maart: P. Wilfried: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk en Huiskamer 
- 22-23 maart: P. Luc: Pauluskerk 
- 29-30 maart: P. Simon: Pauluskerk; P. Wilfried: Augustinuskerk; 
 P. Luc: Vincentiuskerk 
 
MEDEDELINGEN 

- Elke vrijdag KOORREPETITIE van 14.00 tot 16.00 uur. 
- Catechese op 2 maart voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel: 

na de H. Mis van 10.00 uur in de Pauluskerk.  
- Geloofsverdieping voor de ouders van de eerste communicanten, de 

ouders van de vormelingen en andere geïnteresseerden na de H. Mis 
van 10.00 uur op zondag 2 maart 2025. 

- Aanstaande woensdag, 5 maart: Aswoensdagviering om 19.00 uur. 
- Wij zoeken nieuwe leden voor het kinderkoor. Graag contact opnemen 

met Pater Simon en of Francisca (0611066832). 

INKOMSTEN 6e zondag door het jaar 15-16 februari 2025 

Kaarsen: € 130,31      Collecte: € 445,20  



INTENTIES   

- Voor de ZIELENRUST van mevrouw Willemse 
- Uit dankbaarheid voor 55 jaar huwelijk (Valent-Mul) 
- Om bescherming, kracht en gezondheid voor Sophia Meurs 

 
INLOOP BIJ DE PAULUSKERK  

Iedere vrijdag mogen we van 11.00 tot 15.00 uur een 20-tal mensen 
verwelkomen op het inloopmoment. Niet alleen onze senioren, maar 
iedereen is welkom! Heb je tijd of zit je thuis toch maar alleen, kom dan 
eens langs: het is best gezellig.  
Je kan eerst de eucharistie van 11.00 uur bijwonen, maar je kan ook komen 
rond 11.30 uur voor een kopje koffie of thee. Daarna kan je naar hartenlust 
spelen (Rummikub, …). Rond 12.30 uur zal de soep weer klaar zijn en eten 
we samen een boterhammetje. We eindigen om 15.00 uur. 
 
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

Elke eerste woensdag van de maand maken we van 9.00 tot 11.00 uur de 
kerk schoon. U kunt helpen bij het afstoffen, dweilen, vegen en/of 
stofzuigen van de kerk. We zijn blij met elke vorm van hulp. 
De volgende keer is op woensdag 05 maart 2025. 
Ieder die op die dag een handje komt toesteken, wordt hartelijk 
ontvangen. U kunt zich bij Ineke of Pastor Luc melden. 
 
RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN  

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Tel.: 020 619 17 66 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
Bankgegevens van de parochie: Kerkbijdrage 
De Vier Evangelisten: IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81  
COLLECTE, DONATIE kan ook met deze QR-code:  
 
Email IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl 
IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30 
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GEBED VOOR HET JUBELJAAR 

Vader in de hemel, 
moge het geloof 
dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, 
Jezus Christus, onze broeder, 
en moge de vlam van liefde 
die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, 
in ons de zalige hoop doen herleven 
op de komst van uw Koninkrijk. 

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken 
in het zaaien van evangelische zaden 
die de mensheid en de kosmos 
van binnenuit omvormen. 
Moge uw genade ons standvastig maken 
in de zekere verwachting 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, 
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard. 

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, 
Pelgrims van Hoop, 
een verlangen doen herleven 
naar de schatten van de hemel. 
Moge diezelfde genade 
de vreugde en vrede van onze Verlosser 
over de hele aarde verspreiden. 
Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, 
zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen. 
 


