
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 19 – Jaar A 

Informatie over de week van 01 april – 07 april, 2023 

ZESDDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
PALMZONDAG 

Jes. 50, 4-7          Fil. 2, 6-11          Mt. 26, 14-75; 27, 1-66 

 
TER OVERDENKING:  

 

Eén takje is ons genoeg, 

een groene tak van hoop 

ons gelovig aangereikt, 

niet als een magische kracht, 

maar als een krachtig symbool 

van nieuwe hoop. 

Eén takje is ons genoeg,  

een groene twijg van vrede 

die vertelt van een goddelijke 

mens, 

Jezus van Nazareth, 

en ons uitdaagt 

om zijn weg te gaan 

van dienende goedheid 

en teder nabij-zijn 

Eén takje is ons genoeg… 

 

 

 
 



MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag, Dinsdag en Donderdag om 07:45 uur  
- Woensdag en Vrijdag om 11:00uur 
- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 4 april: Boeteviering om 19.00: P. Luc 
- 6 april, Witte Donderdag om 19.00: P. Andy 
- 7 april, Goede Vrijdag: 
Kruisweg om 15.00: Pater Luc; Verrijzeniskerk: P. Simon; De Boomkerk: P. Andy 
 Kruisverering om 19u: Pater Luc 
- 8 april, Paaswake: 
 Gezinsviering om 17.00u: Pater Simon 
 Avondviering om 20.00u: Pater Luc 
- 9 april, Paaszondag: P. Andy; De Boomkerk: P. Simon; Verrijzeniskerk: P. Luc 
- 16 april: Pater Simon; Huiskamer viering te Geuzenveld: P. Andy 
 

MEDEDELINGEN 

- Vrijdag, 07 april 2023 KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
- Maandag, 10 april 2023 geen eucharistieviering. Op die dag gaan de paters 
salesianen naar België (Oud Heverlee-Leuven) om de priesterwijding van Cirilo De 
Deus (onze jonge medebroeder uit Oost Timor die ooit in onze gemeenschap te 
Amsterdam gewoond is) bij te wonen. Parochianen die deze bijzondere dag willen 
mee maken zijn van harte welkom om samen met de paters naar België te gaan. Geef 
uw naam op aan Pater Andy uiterlijk op 31 maart.  
Wij vertrekken naar Oud Heverlee op maandag 10 april 2023 om 07.30 vanuit de 
Pauluskerk. En wij zijn terug in Amsterdam op dezelfde dag rond 19.00u. 
Middagmaal word verzorgd! 
 

BEZETTING SECRETARIAAT 

Nicole van Soest heeft het secretariaat per 1 april 2023 verlaten. 
Het parochiebestuur dankt Nicole hartelijk voor de verrichte werkzaamheden!!! 
Omtrent communicatie naar de parochie/bestuur toe kunt u altijd mailen 
naar secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
 

KOM EN VERSTERK ONZE KOOR! 

De viering wordt altijd sfeervol wanneer het koor ons in een viering met muziek en 
liederen begeleidt. Het help ons ook om diep te gaan in het gebed. 
De kwantiteit van ons koor wordt jammer genoeg steeds kleiner. Daarom nodigen 
wij u uit om onze koor te versterken.  

mailto:secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl


De repetitie is één keer per week (elke vrijdag tussen 14u-16u), en het koor 
begeleidt ons in de eucharistieviering twee keer per maand (de 2de en de 4de 
zondag van de maand).  
Als u geïnteresseerd bent, geef uw naam op aan Pater Simon. 
 
VEERTIGDAGENTIJD EN VASTEN 
Reflecteren wij de laatste woorden van Jezus; 

“Ik heb dorst” (Johannes 19, 28) 

Hebben wij ooit een ervaring van dorst gehad? Ik kan het niet voorstellen dat wij 

die ervaring gehad hebben. Wij praten wel over de drinkwatercrisis, maar als wij 

eerlijk zijn, kunnen wij zeggen dat wij voldoende drinkwater hebben. Het hangt van 

ons af om hoe wij ermee omgaan.  

In het evangelie Johannes heeft Jezus twee keer die ervaring van dorst gehad. De 

eerste toen hij de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette. “Geef mij wat te 

drinken” (Joh., 4,7). Dus bij het begin en het einde van Johannes evangelie 

presenteerde Jezus zich als iemand die dorst heeft. Hij vroeg ons om zijn dorst te 

lessen.  

God komt tot ons als een dorstig mens. Hij vroeg iets dat wij  moesten geven. Het 

reflecteert op onze relatie met de schepper, met elkaar. Het is een relatie van 

geven en aanvaarden. Het is niet alleen God die geeft. Wij kunnen ook aan God 

geven. Het is niet omdat wij aan Hem moeten geven. Het is gewoon omdat Hij naar 

ons gekomen is, één van ons geworden is en een vriendschap met ons bouwt. Hij is 

gelijk aan ons. Wij hoeven niet iets bijzonders te geven. Een kopje koffie of thee is 

voldoende. Een glas water is ook fijn voor Hem. 

In een vriendschapsrelatie is er altijd een wederkeer van geven en ontvangen. God 

vroeg naar ons van wat wij hebben. En wat wij hebben is onszelf. God dorst naar de 

liefde. De liefde die hij aan ieder van ons geschonken heeft. Hij dorst naar vrede, 

vrede die hij aan ons gegeven heeft. Hij dorst naar gerechtigheid, gerechtigheid die 

hij in zijn zoon Jezus getoond heeft. Willen wij die aan hem geven? Willen wij die 

aan elkaar delen? 

Een van onze parochiaan zit in een verzorgingshuis. Zij is er al jaren. Zij voelt zich 

alleen, eenzaam en zei, “toen ik nog jong was, verzorgde ik mijn kinderen dag en 

nacht. Ik wil niet dat ze te kort hebben. Zeker niet aan aandacht. En nu… hier ben 

ik. Alleen. Ik kreeg niets van hen terug. Zij komen niet bij mij  op bezoek. Op zondag 

wil ik naar de kerk gaan. Daar voel ik de pijn van God. Hij voelt mijn pijn ook.” Ja, ze 



voelt de pijn van meer bemind dan bemin worden. Ze bevindt zich in Gods positie. 

Maar wij moeten ook duidelijk maken dat wederzijdse liefde altijd ongelijk is. 

Forceer onszelf niet om meer te geven dan dat wij hebben of wat wij zijn. De 

soldaten onder het kruis gaven Jezus slechte wijn. Het was de enige wijn die zij 

hadden. Zij hadden niets meer. Zij waren maar soldaten. Het was hun drankje. 

Maar het was genoeg om Jezus’ dorst te lessen. 

Ieder van ons heeft een dorst. Er zijn mensen die dorsten naar God. Er zijn mensen 

die dorsten naar aandacht, naar succes, naar geld, naar vriendschap. Als dat onze 

dorst is, moeten wij ermee beginnen. Zeker als wij het kunnen. Toen Jezus zei, ik 

heb dorst, kon hij geen water halen. Hij was van iemand anders afhankelijk. Iemand 

van goede wil. Het is hetzelfde met ons. Er zijn dingen die wij wel kunnen doen. 

Doe het dan! Maar er zijn dingen waarvan wij afhankelijk zijn. In het leven zijn wij 

nooit honderd procent onafhankelijk. Wij hebben elkaar nodig. Zeker, hebben wij 

God nodig. 

Het leven is geven en aanvaarden! 

Andy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KAARSEN: 126.70 + COLLECTE: 303,21 + INTENTIE: 10 (25-26 maart) = € 439,91 
5de  Vastenactie (26 maart 2023) = €  
 

VESPERS – AVONDGEBED 

Op woensdag van 12 april zal er in de kapel van de Pauluskerk een vespersgebed 
worden gehouden. Na het gebed is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
genoot van een broodmaaltijd.  
Het gebed zal om 17.30 beginnen.  
Iedereen is van harte welkom!!! 
 

INTENTIES 

- overleden familie Mul/ Vermey 
- overleden familie Alfonso Vieira 
- overleden Henrica Maria Mak-Thonissen (maandag, 03 april is de uitvaartdienst in 
deze kerk)  
RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl 

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
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