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VIERDE ZONDAG VAN PASEN

Hand., 2, 14a. 36-41 1 Petr., 1, 20b-25 Joh. 10, 1-10

TER OVERDENKING:

Jezus gebruikt graag voor Zichzelf

beelden uit het herdersbestaan.

Hij is de Deur naar de schaapsstal,

een betrouwbare Toegang voor het leven.
Door Hem klinkt ook de vertrouwde stem
van de Herder die zijn schapen vooruitgaat.
Al die beelden spreken van bevrijd leven,
van ruimte en van een weldadige toekomst.
In Hem is er niets van bedreiging.

Er is geen plaats voor angst of dood.
Luisteren naar zijn vertrouwde stem

doet mensen nieuwe wegen gaan.

Hij roept op om zelf bevrijdend te leven,
om ruimte te scheppen voor iedereen.

Hij is een levende uitdaging

om stem te geven aan stomgeslagen monden
Door onze Woorden mag Hij spreken

van bevrijding en leven voor iedereen.
Door onze daden mag zijn diepste intentie
aan het licht komen in onze wereld:

vrede, recht, liefde en geluk, overal.

Zijn manier van leven is de toegang

tot een nieuwe hemel en aarde.

Zo wil Hij voor ieder van ons

een open Deur zijn, een vertrouwde Stem.
Maar zijn oproep gaat nog verder.

Ook wij mogen deuren openen

om mensen geborgenheid en leven te geven.




En onze stem mag woorden spreken
van bevrijding, van ruimte en toekomst.
We zijn geroepen, ieder van ons,

om zorg te dragen voor leven,

voor leven in overvloed.
Naar: Wim Holterman ofsf

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag, Dinsdag en Donderdag om 07:45 uur
- Woensdag en Vrijdag om 11:00uur

- Zaterdag om 19.00 uur

- Zondag om 10.00 uur

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN

- 07 mei: P. Andy (kinderkoor); De Boomkerk: P. Luc

- 14 mei: P. Luc (koor)

- 21 mei: P. Simon; Huiskamerviering te Geuzenveld: P. Andy
- 28 mei: P. Luc (koor); P. Andy: Verrijzeniskerk

- 04 juni: P. Simon (kinderkoor); P. Andy: De Boomkerk

MEDEDELINGEN

- Vrijdag, 5 mei 2023 KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur
- Zondag, 7 mei 2023: eerste communie

KOM EN VERSTERK ONZE KOOR!

De viering wordt altijd sfeervol wanneer het koor ons in een viering met muziek en
liederen begeleidt. Het help ons ook om diep te gaan in het gebed.

De kwantiteit van ons koor wordt jammer genoeg steeds kleiner. Daarom nodigen
wij u uit om onze koor te versterken. De repetitie is één keer per week (elke vrijdag
tussen 14u-16u), en het koor begeleidt ons in de eucharistieviering twee keer per
maand (de 2°¢ en de 4°¢ zondag van de maand).

Als u geinteresseerd bent, geef uw naam op aan Pater Simon.

INKOMST (22-23 april)
Kaarsen: €72.42; Collecte: €400.65 Totaal: € 503.12

VESPERS — AVONDGEBED

Op vrijdag van 12 mei zal er in de kapel van de Pauluskerk een vespersgebed
worden gehouden. Na het gebed is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
genoot van broodmaaltijd. Het gebed zal om 17.30 beginnen.

U bent van harte welkom!!!



INTENTIES

- overledene Greet Stricker Meekel

KERKZIJN

In de ochtend van 20 april zat ik in het secretariaat van onze parochie mijn e-mails
te lezen. Toen ik bezig was, belde iemand mij op. Hij vroeg, “meneer, mag ik iets
over de christelijke gemeenschap vragen”. Over een gemeenschap, vroeg ik terug.
“Ja, over een gemeenschap volgens de bijbel”, zei hij. Zou je tijd willen maken in de
nabije toekomst dat we elkaar ontmoeten en erover praten, vroeg ik. “Neen, nu!”
antwoord hij. Jammer genoeg kan ik je nu niet helpen. “Wat een christen ben je?”
En hij hangt zijn telefoon op.

Wat is één christen? De volgelingen van Jezus Christus. Mensen die geloven in één
God die wij noemen de Vader, de Zoon en de heilige Geest, mennen wij telkens. En
wij vergeten meestal een essentieel kenmerk van christen zijn, namelijk,
onlosmakelijk verbonden met gemeenschap-zijn. Het gemeenschapskarakter
behoort tot de grond van de christelijke godsdienst.

Daarom vraag ik soms af of wij hier in de Pauluskerk elkaar kennen-een
gemeenschap zijn. Of ten minste elkaar met liefde, vrede en respect begroeten en
omgaan. Vanuit de bijbel en de traditie, vroeger en vandaag, binnen het
christendom wordt veel belang gehecht aan een gemeenschap. Doen we dat ook
hier? Het begin natuurlijk met onszelf, onze openheid en bereidheid om elkaar te
bereiken, te ontvangen, te complementeren en te troosten.

Christen-zijn is een keuze. Een keuze om in te gaan op de roeping van God. Om
vanuit die roeping onze dag in beslag te laten nemen, daarvoor worden de
christenen beladen met een viervoudige opdracht: vieren, verkondigen,
gemeenschap vormen en dienstbaar zijn.

Een gemeenschap die uit het geloof opgebouwd is heeft zijn eigen karakter en
vorm. Het boek der Handelingen spreekt veel over de eerste gemeenschap van de
kerk. En als wij nu terug spiegelen aan die gemeenschap, bevinden wij ons vandaag
in een grote verandering. Wij gaan niet terug naar de tijd van de apostelen. Maar
soms vind ik dat het mooi is om toch terug te kijken naar die gemeenschap zoals
het toen was.

De actuele context van de samenleving hier en nu in ons land is natuurlijk anders
dan in de tijd van de apostelen. Wij komen meer en meer naar die individualisering
van ons leven en de beleving van het geloof. Het gevoel van -ik behoor tot een



gemeenschap- is geleidelijk verdwijnen. Dit maakt dat de betrokkenheid van
mensen bij christelijke gemeenschappen de voorbije decennia sterk zijn gedaald, in
het bijzonder bij gemiddelde leeftijd en zeker bij de jongeren.

Wij horen veel mensen zeggen, “ik ga naar de kerk om de eucharistie te vieren”. En
later zeggen ze, “het was toch saai. Ik heb er niets uitgehaald”, enzovoort. Terwijl
wij de bron van het leven net ontvingen, Christus hemzelf. Daarbij vergeten wij
vaak na te denken over gemeenschap vormen, dienstbaar zijn en verkondigingen.
Wij denken veel te veel over “ik”.

Gemeenschapsvormen is niet alleen bezig zijn met liturgie of sacramenten, maar
ook met inzet voor elkaar, voor de armen, zorg voor zieken, het bijstaan van
rouwenden, jeugdpastoraal, catechese, enzovoort. Kunnen wij hier in de
Pauluskerk, in de parochie van de Vier Evangelisten een echte christelijke
gemeenschap bouwen? Met de hulp van de heilige Geest, en de openheid naar
elkaar toe, is alles mogelijk.

Want zoals de Heer brood voor ons is dat leven geeft, zo mogen ook wij voor elkaar
voeding zijn dat leven geeft. Een christen deelt immers in de zending van haar
Heer. Niet door Hem na te bootsen of enkel zijn leer te verkondingen, maar door in
eenheid met Hem Gods liefde te zijn, en alzo mét Hem levengevend voor ieder die
hij ontmoet en waarvoor hij bidt. Dat maakt de christen persoonlijk rijk; een
rijkdom die je van binnenuit zult willen doorgeven aan allen en alles.

Andy
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