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De heer/mevrouw/familie………………………………………..  
Contact met de pastoor. 
Wilt u een gesprek met Pastoor Jebarus? 
U kunt hem schrijven: Pieter Calandlaan 196 1069LA 
Amsterdam 
of mailen: andy.jebarus@donbosco.be 
of bellen: 06 26841341 
 
 

MEIMAAND_______MARIAMAAND     
 
“Gekomen is uw lieve mei, Maria…….”zo begint een 
voor katholieken, heel bekend Marialied, wat vaak  
gezongen wordt in eucharistievieringen en bij het 
lof in de meimaand. 
 
Waarom is de meimaand nu een speciale 
Mariamaand? 
 
Dat komt omdat Maria wordt vereenzelvigd met 
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het nieuwe leven dat zij heeft voortgebracht: het 
Christuskind! 
In de natuur is dat nieuwe leven de lentetijd, de 
tijd van groei en bloei, de tijd van blijdschap en 
vreugde, van warmte en ontspanning (zelfs het 
ritme van dit Marialied is een dansante 
driekwartsmaat) 
Alle katholieke christenen:rooms-
katholieke,Byzantyns-orthodoxen,russisch-
orthodoxen,anglicanen,bij elkaar wel anderhalf 
miljard katholieke gelovigen, vereren Maria als de 
moeder van Christus, de moeder van God en nog 
veel meer namen, die zij kennen uit de litanie van 
Maria. 
In iedere kerk, behalve de protestantse, vinden we 
een of meer afbeeldingen van Maria/Mariabeelden, 
die met kaarsen of waxines verlicht worden, in alle 
landen over de hele wereld. 
 
Want, zo zingen wij, als gij niet waart geboren, 
O reine maged vrij, wij waren allen verloren, aan U 
beveel ik mij! uit een zeer populair Marialied: 
God groet u, zuivere bloeme. en zo is “t ook: door 
de uitverkiezing van Maria door God en 
aangekondigd door de aartsengel Gabriel dat zij de 
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Moeder van Gods Zoon zou worden, zijn wij 
christenen gered en geroepen tot een leven met 
uitzicht op de eeuwigheid:  de hemel. 
   
Maria heeft zoveel banden met gelovigen via het 
Moederschap, het nieuwe leven, als troosteres bij 
verlies of pijn, de warmte van haar uitstraling, de 
bemiddelende rol tussen hemel en aarde, als 
raadgeefster in moeilijke situaties, en dat al 2000 j 
voor miljarden mensen. 
 
Zij is ook degene, die in de loop van de eeuwen 
meerdere malen is verschenen aan eenvoudige 
mensen en kinderen. 
Zo heeft zij in Fatima aan 3 Portugese kinderen 
een belangrijke boodschap doorgegeven over de 
wereld,en ze vroeg ook om deze boodschap door 
te geven aan de paus n.l. om de wereld toe te 
wijden aan haar onbevlekt hart. 
H. Paus Johannes Paulus 2 heeft dat  gedaan, 
behalve Rusland. Maar onlangs heeft 
Paus Franciscus nu ook Rusland tenslotte aan haar 
onbevlekt hart toegewijd. 
En zie, de kwade krachten van de oorlog tussen 
Ukraine en Rusland worden nu gekeerd. 
Maria houdt zich aan haar woord, uitgesproken in 
1917 Fatima/Portugal. 
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Maria, als gij onze schreden geleid, schenkt gij ons 
uw licht en uw zegen altijd. Maria, aanhoor onze 
vurige bee, geleid ons door het leven, o sterre der 
zee”.           
 
  H.F.pr                                 
 
 
 
Wilt u dit mededelingenblad blijven ontvangen? 
 
In een kleiner en ouder wordend bestand aan parochianen 
wordt het moeilijker om bezorgers te vinden voor het 
parochieblad. 
Daarom is besloten een inventarisatie te houden om te 
bezien of het parochieblad nog wel op prijs wordt gesteld. 
Is dat het geval? 
Stuur dan onderstaande bon naar de kerk of doe deze zelf in 
de bus van de pastorie. 
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX 
U kunt ook mailen naar 
h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com met 
vermelding van uw naam en adres. 
Desgewenst kunt u het blad ook per e-mail toegezonden 
krijgen 
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Ja, ik wil het mededelingenblad/parochieblad blijven 
ontvangen. 
Naam............................................................................. 
 
Adres............................................................................. 
 
Emailadres...................................................................... 
 
 
Eu c h a r i s t i e v i e r i n g e n 
 
Zondag 1 Mei         3de Paaszondag 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
 
 
Zondag  8 Mei         4de Paaszondag 
Voorganger  L.Blommers 
 
Zondag  15 Mei        5de Paaszondag (latijn) 
Celebrant  W.Biemans S.J 
 
Zondag  22 Mei         6de Paaszondag 
Celebrant  S.Nongrum 
Dinsdag 24 Mei         Marialof      19.00 uur 
 
Donderdag 26 Mei     Hemelvaart  10.00uur 
Voorganger  L.Blommers 
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Zondag  29 Mei              7de Paaszondag 
Celebrant  F.Gerritsma 
 
Zondag  5 Juni               Pinksteren 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
 
Zondag  12 Juni             Heiligen Drie-eenheid 
Voorganger L.Blommers 
 
Donderdag 16 Juni Sacramentsdag 
Salesianen 
 
Zondag  19 Juni  12de Zondag door het jaar 
Celebrant   Pastoor H.Fonck       (Latijn) 
 
Vrijdag  24 Juni    Heilig Hart    10.00uur 
 
Celebrant   Pastoor H.Fonck         
 
Zondag  26 Juni   13de Zondag door het jaar 
Salesianen 
 
Zondag   3 Juli     14de Zondag door het jaar 
Celebrant  Pastoor H.Fonck 
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De Vredesduif            
 
Heer,ik wou graag vrede brengen 
aan alle mensen,hier op aard. 
“k Wil me bij uw schepsels mengen 
die vragen,dat Gij hen bewaart. 
 
Heer, ik ben een vredesvogel 
er alleen op uitgestuurd 
“k ontkwam maar nauwelijks aan de kogel 
zo verwoed wordt er gevuurd. 
 
“k Heb de hele wereld rondgevlogen 
met de olijftak in mijn bek- 
“k zag aan de kim Uw regenboog…en 
nergens haast een veilige plek. 
 
Tenslotte heb ik die gevonden, 
boven op een kinderhoofd, 
waar ik de vrede ga verkonden 
omdat een kind erin gelooft. 
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Ik nestel mij in zijn gedachten, 
Omdat de vrede daar ontspruit. 
Naar alle die op vrede wachten 
draagt een kind die boodschap uit. 
 
Gedichten over mensen geschreven door 
Pastoor Raadschelders 
 
Collectes 
 
De opbrengsten van de collectes waren als volgt: 
03 april € 125,40 

10 april € 181,20 

17 april € 287,81 Paas 

18 april €  75,00  2e Paasdag 

24 april €  98,85 

We danken onze kerkgangers voor hun gave, we 

zijn er blij mee. 
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LENTE  BINGO 
 
Woensdag 18 mei van 14.00 tot 16.00 
Bingo + Loterij 
Een hapje en een drankje en kans op leuke prijsjes 
Ontmoetingszaal van de Verrijzeniskerk 
Louis Bouwmeesterstraat 76 
Iedereen is van harte welkom 
Denkt u nog aan het inleveren van Douwe Egberts 
punten en andere zegeltjes bij mevr. Harte? 
AGENDA 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Zondag  1 Mei en 5Juni 
iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de 
Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het 
Papiamento) 
Zondag  8 Mei en 12 Juni 
Iedere tweede zondag van de maand hebben de 
Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering 
in een vorm van het Aramees. 
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Ignis webmagazine: verdieping en inspiratie 
 
Ignis is een webmagazine over geloof, spiritualiteit en 
samenleving van de Nederlandse en Vlaamse Jezuïeten 
(www.igniswebmagazine.nl). Vanuit de eeuwenoude 
Ignatiaanse spiritualiteit kijkt Ignis naar het christelijk 
geloof en de wereld om ons heen.  
 
Het gratis webmagazine informeert en reikt drie keer 
per week verdieping aan in meditaties, columns, 
essays, recensies en interviews. Zo hoopt de redactie 
te inspireren.  
 
Bijvoorbeeld om je leven als gelovige te verrijken en je 
aandachtiger te maken voor de samenleving waarin je 
leeft. Daarin is spiritualiteit een sleutelwoord. Een 
spiritualiteit die raakt aan essentiële thema’s van elke 
dag. Niet zweverig, maar nuchter. Wars van de waan 
van de dag wil Ignis blijvende woorden van wijsheid 
aanreiken.  
 
Wat betekent ‘Ignis’? 
Ignis is Latijn voor ‘vuur’. Het woord komt in de buurt 
van ‘Ignatius’, de stichter van de jezuïeten. Het Engelse 
woord ‘ignition ’ is ook een associatie: ontsteking. We 
denken aan Jezus ’ woord: ‘Ik ben gekomen om op 
aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen 
dat het al brandde! ’ Het is het streven van jezuïeten om 
het geloofsvuur te ontsteken met de middelen die hen 
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ter beschikking staan, in dit geval het internet. 
Ignatius, soms wat heetgebakerd, zou het toegejuicht 
hebben. 
 
Meer informatie vind je op: www.igniswebmagazine.nl. 
Daar kun je je inschrijven voor hun tweewekelijks 
nieuwsbrief. 
 
Jaap Douma 
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COLOFON 
 
Parochie van de Vier Evangelisten 
De Verrijzeniskerk 
 
Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de 
loop van het jaar de nieuwe gegevens bekend zijn. 
 
Verrijzeniskerk 
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam 
Tel. 020-615 20 48 of 06-2874 7588 
h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com 
 

Contact met het parochiële team                    
heer H. Miedema miedemah@hotmail.com  
06-2874 7588 
 
Verhuur Ontmoetingsruimte of pastorie 

 Bel 06-2874 7588 of mail: miedemah@hotmail.com. 

 

Bankrekeningen 

Parochie:  
Rabobank NL34 RABO 0139 9894 55       
t.n.v.  R.K. Parochie H. Marcus  Amsterdam  
 
Gezamenlijke Caritas: NL63 INGB 0004 9291 05   t.n.v. 
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart 
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