
    
  
  

  
HET VIERTJE  

Nr. 51 Jaar B  
Informa/e over de week van 24-30 november 2024  

34e zondag, Jaar B Christus 
Koning  

Daniël 7,13-14            Openbaring 1,5-8          Johannes 18,33b-37  
  

 
troon. Voor Hem geldt maar één wet: liefde tot God en tot de naaste. Hij 
was geen Koning hoog te paard. Een geleende ezel was goed genoeg. Voor 
Hem geen gouden koetsen. Hij ging de weg van de minste, de weg van 
dienstbaarheid. Hij was geen Koning, zichzelf genoeg. Zijn leven was één 
heen-wijzing naar God die voor Hem een goede Vader was. Zijn woorden 
en daden waren gericht op bevrijding en volop leven. Zo had God het 
bedoeld, zo moet het nog steeds worden. Daarom is de belijdenis ‘Christus 

TER OVERDENKING   
Onze Koning is een Koning  
zonder leger. Hij is niet uit op  
macht. Geweld en dwang zijn  
Hem onbekend, eigenbelang  
en aanzien onbelangrijk. Zijn  
wapenspreuk is: de laatsten  
op de eerste plaats en de  
kleinsten voorop. Zijn paleis  
is een kribbe, een kruis zijn   



Koning’ niet vrijblijvend, niet iets van hier en nu. Zijn levenswijze vraagt om 
navolging. Zijn woorden en daden mogen de onze worden. Christus Koning 
is een levensprogramma. Wat zal de wereld anders worden, als wij zijn 
handen en voeten willen zijn.  

Wim Holterman osfs  
MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK  

 
- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur.   
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur.  
- Zaterdag om 19.00 uur.  
- Zondag om 10.00 uur.  
  
VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDS   

 
- 23-24 november: P. Luc: Pauluskerk  
- 30 november - 01 december: P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk;  

P. Wilfried: VincenZuskerk  
- 07-08 december: P. Andy: Pauluskerk; P. Wilfried: Boomkerk; P. Simon: 

AugusZnuskerk  
- 14-15 december: P. Wilfried: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk;   

P. Andy: Huiskamer  
- 21-22 december: P. Luc: Pauluskerk;   

Kerstavond, dinsdag 24 december 2024  
P. Simon: Pauluskerk - om 17.00 uur - gezinsviering;   
P. Luc: Pauluskerk - om 20.00 uur  
P. Andy: Boomkerk - om 19.00 uur  
P. Wilfried: PancraEuskerk - om 19.00 uur  
1e Kerstdag, woensdag 25 december 2024  
P. Wilfried: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk; P. Andy: AugusEnus   
2e Kerstdag, donderdag 26 december 2024  
P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk  

- 28-29 december: P. Andy: Pauluskerk  



  
MEDEDELINGEN  

 
- Elke vrijdag KOORREPETITIE van 14.00 tot 16.00 uur.  

- KINDERKOOR treedt op in de H. Mis van zondag 01 december 2024.   

- Tijdens de adventsperiode zullen we wekelijks een deurcollecte houden 
voor de ADVENTACTIE 2024, ten voordele van de projecten die door de 
Nederlandse kerkprovincie worden voorgesteld. Meer informaZe daarover 
kun je vanaf volgende zondag vinden in Het Viertje.  

- Catechese voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel op 01 
december. Na de H. Mis van 10.00 uur in de Pauluskerk volgt de 
catechese.   

- GGD komt drie dagen per week vaccineren in de voorruimte van onze 
Kerk: op WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG van 9.00 tot 16.00 uur.   

- Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de Kerstmarkt in Aken, Duitsland, 
op 7 december 2024. Wilt u deze kans niet missen? Schrijf dan in vóór 26 
november! U vindt het inschrijvingsformulier en meer info in Het Goede 
Nieuws.  

  
INKOMSTEN (16-17 november 2024)  

 
Kaarsen: € 112.47; Collecte: € 460.30; IntenZes: € 120; Totaal: € 692.77  
  
INTENTIES    

 
* Voor de ZIELENRUST van   

- mevrouw Willemse  
- MarZn De  Rooy  
- Miet De Rooy – Praet  
- Pim de Rooy  
- Tadeusz en Ewa  
- Sirep   
  



INLOOP BIJ DE PAULUSKERK  
 

Iedere vrijdag mogen we van 11.00 tot 15.00 uur een 20-tal mensen 
verwelkomen op het inloopmoment. Niet alleen onze senioren, maar 
iedereen is welkom! Heb je Zjd, kom dan eens langs: het is best gezellig. Je 
kan eerst de eucharisZe van 11.00 uur bijwonen. Daarna: koffie, gezellig 
samenzijn en samen tafelen. Rummikub is het meest geliefde spel, maar er 
zijn ook andere mogelijkheden. We eindigen om 15.00 uur.  
  
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK  

 
Elke eerste woensdag van de maand maken we van 9.00 tot 11.00 uur de 
kerk schoon. U kunt helpen bij het afstoffen, dweilen, vegen en/of 
stofzuigen van de kerk. We zijn blij met elke vorm van hulp.   
Daarom zal ieder die op de aangegeven dag en Zjd spontaan binnenkomt 
om een handje toe te steken, hartelijk worden ontvangen. U kunt zich bij 
Ineke of Pastor Luc melden (de volgende keer is op woensdag 04 
december 2024).  

HARTELIJK DANK voor al wie vorige keer kwam helpen!!!  
  
VANUIT HET HART NAAR HET HART  
Paus Franciscus heeo alle jongeren van de hele wereld uitgenodigd om eind 
juli in het jubeljaar 2025 naar Rome te komen. Ben je tussen 16 en 30 jaar 
oud, dan kan je mee met Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam naar het hart 
van de wereldkerk. Vertrekken op donderdag 24 juli en terug thuis op 
woensdag 6 augustus 2025. Kostprijs 1.250 euro. Je vindt enkele folders 
(met QR-code voor meer info) achter in de kerk. Je kan ook contact 
opnemen met info@jongbisdomhaarlem.nl.  
  
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 (extra) COLLECTE VOOR DE PCI-groep 
CARITAS AMSTERDAM WEST  

Misschien heeI u weleens gehoord van de armenzorg 
binnen een kerk. Armen zijn er al/jd geweest in alle vormen. 
Want armoede kent een breed begrip.  



Tegenwoordig heet zo’n instelling “PCI” (Parochiële Caritas 
Instelling). Deze bestaat uit een aantal bestuursleden die 
individuele mensen helpen, maar ook allerlei ini/a/even 
ondersteunen die zich inzeXen voor de allerarmsten in onze 
samenleving. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan iemand 
die in geldnood zit, of ook: mensen die graag eens willen 
praten over hun moeilijke en zorgelijke situa/e.  
Geestelijke ondersteuning die nabijheid en verbindingskracht kan geven.   

Onze parochie ‘de Vier Evangelisten’ (Nieuw-West) heeI sinds oktober 2023 een 
samenwerkingsverband met de Emmaüsparochie (Oud-West). We komen in 
vergaderingen bijeen om met elkaar te overleggen en om nieuwe ideeën uit te 
wisselen zodat we elkaar kunnen inspireren en mensen kunnen bijstaan.  
Het huidige bestuur bestaat uit zes leden: voorziXer Francine Darguel (Boomkerk), 
penningmeester Mar/jn Badir, secretaris Bert Koeleman (Pauluskerk) en drie 
algemene bestuursleden, Zuster Zoë (Vincen/uskerk), Rob de Rijk (Pauluskerk) en 
Margot Clemens (Pauluskerk).  

Mocht u zelf hulp nodig hebben of kent u iemand, schroomt u dan beslist niet om 
persoonlijk contact met ons op te nemen, of via één van de priesters.  
Echt, we weten hoe belangrijk en goed het is om er voor elkaar te zijn!  
Telefonisch zijn we helaas niet bereikbaar maar u kunt al/jd contact met ons 
opnemen via ons e-mailadres: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl  

Zou u de Caritas financieel willen steunen? Dat kan! Op zondag 24 november 
2024, vandaag dus, is er een (extra) COLLECTE. U kunt na de mis uw dona/e in de 
mandjes bij de deurcollecte afgeven.  

U kunt de PCI ook steunen via: IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30.  

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!  
  

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN   
 

Website: hQps://www.devierevangelistenamsterdam.nl  
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl  



Tel.: 0206191766  
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam  
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam   
Bankgegevens van de parochie: Kerkbijdrage De Vier 
Evangelisten: IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81  
COLLECTE, DONATIE kan ook met deze QR-code:   
  
Email IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl  
  
  
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  


