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HET VIERTIE
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Informatie over de week van 15-21 juni 2025

Heilige Drie-eenheid
Spr. 8,22-31 Rom. 5,1-5  Joh. 16,12-15

TER OVERDENKING

Drievuldigheidszondag is zoveel
als het naamfeest van God:

één God, vele namen.

De klassieke namen:

één God in drie personen,

een God die we noemen:
Vader, Zoon en Geest.

Men zou ook kunnen zeggen:
God in het verleden:

de Vader, de Schepper

die ons het leven gaf.

God in het heden: de Zoon,

God hier-en-nu, die zijn tent
opslaat in ons midden.

En God in de toekomst:

de Geest die de komende dingen
aankondigt en ons ten volle de waarheid brengt.




Vele namen, zoals... de God boven mij (de Vader, de Heer
van al wat bestaat), de God naast mij (Jezus, die onze
broeder werd), en God in mij (de Geest die in ons
woont). Maar het meest van al verbaast mij dat deze
grote God zich met kleine mensen inlaat.

‘Wat is dan die mens dat Gij aan hem denkt?’

Hebt Gij niet gezegd: “Ik zal er zijn voor u?”

MISVIERINGEN IN DE PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel.
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel.

- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel.

- Zondag om 10.00 uur in de kerk.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDS

14-15 juni: Pauluskerk: P. Andy; Boomkerk: P. Wilfried; Augustinuskerk:
P. Luc; Huiskamer: P. Wilfried
21-22 juni: Pauluskerk: P. Luc; Boomkerk: P. Wilfried
28-29 juni: Pauluskerk: E.H. Deken van Amsterdam (H. Vormsel);
Boomkerk: P. Andy; Vincentiuskerk: P. Wilfried
05-06 juli: Pauluskerk: P. Simon; Boomkerk: P. Wilfried; Vincentiuskerk:
P. Andy
12-13 juli: Pauluskerk: P. Wilfried; Boomkerk: P. Andy
19-20 juli: Pauluskerk: P. Andy; Boomkerk: P. Wilfried; Huiskamer: P. Simon
26-27 juli: Pauluskerk: P. Luc; Augustinuskerk: P. Wilfried

MEDEDELINGEN

- Elke vrijdag KOORREPETITIE van 14.00 tot 16.00 uur.

- Wij zoeken nieuwe leden voor het kinder- en jongerenkoor. Neem
contact op met Pater Simon (0687714699) of Francisca (0611066832).

- Mededeling over Pater Simon.

INKOMSTEN 07-09 juni 2025



Kaarsen: € 171,45 Collecte: € 793,57 Intenties: € 10,00

INTENTIES

- Voor de overledenen: mevrouw Willemse, Howard Misser en Joke
Muller.

- Om kracht en nabijheid voor onze zieke parochianen: Gerda Harte en
Alexander.

- Voor een voorspoedige en geslaagde oogoperatie van Joan Koulen. - Uit
dankbaarheid voor het succesvol afronden van de PhD-studie van
Marisa Koulen.

GELOOFSACTIVITEITEN VOOR MISDIENAARS, TIENERS EN JONGEREN

We organiseren geloofsactiviteiten voor misdienaars, tieners en jongeren
in onze kerk. Dit zullen we doen op ELKE VIERDE ZONDAG van de maand,
na de heilige mis van 10.00 uur. De volgende keer: op zondag 22 juni. We
willen samen met jullie op weg gaan. Door middel van inspirerende
geloofsactiviteiten willen we ons geloof verdiepen, God en elkaar beter
leren kennen. Pater Simon zal voor deze geloofsactiviteiten faciliteren. Heb
je vragen of ideeén, laat het hem weten (je kunt hem bellen 0687714699
en mailen simon.nongrum@dondbosco.nl).

INLOOP BlJ DE PAULUSKERK

ledere vrijdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een inloopmoment. Niet alleen
onze senioren, maar iedereen is welkom! Je kan eerst de eucharistie van
11.00 uur bijwonen, maar je kan ook komen rond 11.30 uur voor een kopje
koffie of thee. Daarna kan je naar hartenlust spelen (Rummikub, ...). Rond
12.30 uur is er altijd soep en brood. We eindigen om 15.00 uur.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK



Elke eerste woensdag van de maand maken we van 9.00 tot 11.00 uur de
kerk schoon. De volgende keer is op woensdag 2 juli 2025.
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Drie-eenheid

Vanaf de intrede van de priesters tot
VOOr de eerste lezing staan we recht
(voor wie dit mogelijk is).

OPENINGSLIED: Vlam van
liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit
ons hart. Gij, de bron van
vred'en eeuwig leven, laat ons
veilig voortgaan aan uw hand.

Alle landen, volkeren en talen die
in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt
hen bezoeken. Wie gebroken is,
mag uw Zoon ontmoeten.

Goede God, geduldig, vol
erbarmen, toon uw trouw aan
kleinen en aan armen. Bron van
hoop, Gij schept een nieuwe
aarde. Zend uw Adem, God, laat
ons niet verharden.



Onze ogen zien de nieuwe
morgen. Gij komt nader, houdt U
niet verborgen, zendt ons uit:
‘Verkondigt allerwegen: Ik ben
God-met-u. Ga, ontvang mijn
zegen!

KYRIE Lord, have Mercy.

Christ, have Mercy. Lord, have
mercy, have mercy on us.
GLORIA:

Glory to God, Glory to God.
Glory to God in the highest and
on earth, peace on earth, peace
to people of goodwill.

We praise You, we bless You, we
adore You, we glorify You. We
give You thanks, for Your great
glory. Lord God, heavenly King.
O God Almighty Father.

Lord Jesus Christ, only Begotten
Son. Lord God, Lamb of God, Son
of the Father. You take away the
sins of the world. Have mercy on
us. You take away the sins of the
world, receive our prayer. You are
seated at the right hand, the right
hand of the Father. Have mercy
on us....

For You alone are the Holy One.
You alone are the Lord. You alone
are the most High, Jesus Christ.

With the Holy Spirit, in the glory
of God the Father.

TUSSENZANG

O Lord, our God, how
wonderful your name in
all the earth!

When | behold your heavens, the
work of your fingers, the moon
and the stars which you set in
place, what is man that you
should be mindful of him, or the
son of man that you should care
for him?

You have made him little less
than the angels, and crowned
him with glory and honor. You
have given him rule over the
works of your hands, putting all
things under his feet.

All sheep and oxen, yes, and the
beasts of the field, the birds of
the air, the fishes of the sea, and
whatever swims the paths of the
seas.

ALLELUIA

Eer aan de Vader, de Zoon en de
heilige Geest, God die is, die was
en die komt.

GELOOFSBELIJDENIS




VOORBEDEN

OFFERANDE/COLLECTE

If there's one more gift, I'd ask
of you, Lord it would be peace
here on earth. As gentle as your
children’s laughter. All around,
all around.

Your people have grown

weary of living in confusion.
When will we realize

that neither heaven is at peace,
when we will live not in peace?

Grant me serenity within,
for the confusions
around are mere
reflections... of what's
within... what's within in
me.

Vanaf het begin van de prefatie gaan we
opnieuw staan. Tijdens de consecratie
kan je staan of knielen.

HEILIG

Holy, holy, holy Lord God of Host.
Heaven and earth are full, are full
of your glory. Hosanna, hosanna,
hosanna in the highest!

Blessed is he who comes, who

comes in the name of the Lord.
Hosanna, hosanna, hosanna in

the highest!

NA DE CONSECRATIE

When we eat this bread and drink
this cup, we proclaim your death,
o Lord, until you come, until you
come again.

LAM GODS

Lam van God dat de zonde der
wereld draagt. Heer, ontferm U
over ons. (2x) Lam van God dat
de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

COMMUNIELIED

Heer, U bent mijn leven de grond
waarop ik sta Heer, U bent mijn
weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg
waarop ik ga. Zolang U mij adem
geeft, zolang als ik besta. Ik zal
niet meer vrezen, want U bent bij
mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Heer, U bent mijn kracht, de rots
waarop ik bouw. Heer, U bent
mijn waarheid, de vrede van mijn
hart. En niets in dit leven zal ons
scheiden, Heer. Zo weet ik mij
veilig, want Uw hand laat mij
nooit los. Van wat ik misdaan
heb, heeft U mij bevrijd, en in Uw
vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in
U. Jezus de Verlosser, wij hopen



steeds op U. Kom hier in ons
midden, Geest van liefde en
kracht. U die via duizend wegen
ons hier samen bracht. En op
duizend wegen zendt U ons
weer uit om het zaad te zijn van
Gods Rijk.

SLOTLIED:

Give thanks with a grateful heart.
Give thanks to the Holy One. Give
thanks because He's given Jesus
Christ, His Son.

And now let the weak say
'l am strong'.

Let the poor say

' am rich', because of
what the Lord has done
for us.

Aanmelden voor DE EERSTE COMMUNIE en
HET VORMSEL 2026




Beste parochianen

Je kunt je kinderen alvast inschrijven voor
de Eerste Communie en het Vormsel van 2026. Voor
de inschrijving of vragen over

DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL 2026

kunt u contact opnemen met pater Andy via e-mail:
andy.jebarus@donbosco.nl of telefonisch via 06 2684 1341.

Op zondag 28 september 2025 zullen
we een bijeenkomst organiseren
voor de ouders van de Eerste Communicanten en de vormelingen.

Deze bijeenkomst vindt plaats na de viering, in de pastorie van de kerk.

Vanaf oktober 2025 starten we met de catechese ter voorbereiding op
de Eerste Communie en het Vormsel 2026.

De catechese zal elke eerste zondag van de maand plaatsvinden, na
de Heilige Mis van 10.00 uur.

De eerste zondag van oktober 2025 is 5 oktober.

P. Andy en de catechisten



Dank voor uw aanwezigheid en
uw gebed.

Wij wensen u allen een
gezegende zondag!



