
  
 
 
 

 

HET VIERTJE 
Jaar A, nr. 3 

Informatie over de week van 14 tot 20 december 2025 

DERDE ZONDAG van de ADVENT 
Jesaja 35,1-6a.10         Jakobus 5,7-10          Matteüs 11,2-11 

 
TER OVERDENKING  
 

Uitkijken naar Jezus is...  

Uitkijken naar Jezus is 
zoals Johannes de Doper vragen:  
zijt Gij het  
of moeten we een ander verwachten? 

Uitkijken naar Jezus is  
zoals Zacheüs 
boven het gewone uitstijgen,  
hoe hard de mensen ook oordelen. 

Uitkijken naar Jezus is  
uitkijken naar Iemand die niet oordeelt,  
die de lasten niet afwentelt  
op de zwakken,  
maar die te gast wil zijn 
als niemand meer wil komen. 

Uitkijken naar Jezus is  
herboren willen worden,  
is geloven dat je een mens kan worden  
naar het werkelijke beeld van God. 

Frans Weerts 



MISVIERINGEN IN DE PAULUSKERK   
- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel. 
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel. 
- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel. 
- Zondag om 10.00 uur in de kerk. 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDS   
13-14 december (3e adventszondag): Paulus: p. Luc  /  Boom: p. Wilfried 
20-21 december (4e adventszondag): Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy 
24 december (kerstavond): Paulus (20.00 uur): p. Luc  /   

Boom (18.30): p. Andy  /  Pancratius Sloten (19.00 uur): p. Wilfried 
25 december (kerstdag): Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy  / 
 Augustinus: p. Luc 
27-28 december: Paulus: p. Andy  /  huiskamer: p. Wilfried 
Woensdag 31 december (Oudjaar) om 19.00 uur: Paulus: p. Luc 
Donderdag 1 januari 2026 om 10.00 uur: Paulus: p. Luc 

INKOMSTEN (6-7 december 2025) 
Kaarsen: € 132,50   /   Collecte: € 546,00   /   Intenties: € 10,00  

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Iedere eerste woensdag van de maand nodigen we vrijwilligers uit om de 
kerk schoon te maken. Als je graag een handje komt toesteken, dan ben je 
van harte welkom bij de volgende schoonmaakbeurt op woensdag 7 janu-
ari 2026 van 9.00 tot 11.00 uur. Meld je dan even bij Ineke of bij pastor Luc.  

GELOOFSACTIVITEITEN VOOR MISDIENAARS, TIENERS EN JONGEREN 
Iedere vierde zondag van de maand brengt pater Andy jonge mensen 
samen voor een geloofsontmoeting. Een fijn moment voor de deelnemers 
om hun geloof te verdiepen en God en elkaar beter te leren kennen. De 
eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 28 december 2025. 
Vanaf vrijdag 9 januari 2026 kunnen tieners (± 14 tot ± 17 jaar) ook 
deelnemen aan Alpha Youth in de Pauluskerk. Deze Alpha Youth is te 
vinden op www.alphayouth.nl. Daar kan je nu reeds aanmelden. Voor 
meer informatie kan je pater Andy bellen: 06 26841341 of mailen: 
andy.jebarus@donbosco.nl. 
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RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN  
Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Tel.: 020 619 17 66  
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  

NIEUW REKENINGNUMMER! 
Beste parochianen, om de kosten te drukken en de efficiëntie van onze 
administratie te vergroten, gebruiken we vanaf heden een ander 
rekeningnummer. Als u hiervan gebruik maakt, 
verzoeken wij u uw kerkbijdrage, collecte en 
donaties voortaan over te maken naar het 
rekeningnummer NL 34 RABO 0139 9894 55 
t.n.v. Parochie De Vier Evangelisten. 
De QR-code van dit rekeningnummer kan je 
scannen met de fotofunctie op je mobiele telefoon. 
Mocht u een automatische overschrijving (incasso) hebben afgegeven en 
u heeft problemen met het aanpassen, dan kunt u voor hulp contact 
opnemen met onze administrateur Tom de Witte: 
tel. 06-2876 7500 of tom.de.witte@devierevangelistenamsterdam.nl.  
 

 
SAMEN DE SCHRIFT ONTDEKKEN – voorbereiding op de zondagsviering 
Beste parochianen 
Aanstaande vrijdag 19 december 2025 organiseert pater Andy een avond 
over de lezingen van de vierde zondag van de advent. Samen de teksten 
lezen, hun betekenis verkennen en in gesprek gaan over wat het Woord 
van God ons te bieden heeft.  
Tijd: 19.30 - 21.00 uur. Plaats: pastorie van de Pauluskerk. Iedereen is 
welkom! We sluiten af met een eenvoudige ontmoeting bij een kop koffie 
of thee. Laten we samen luisteren naar wat de Heer ons wil zeggen. 
 
IPCI (InterParochiële Caritas Instelling) 
De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten, soms met een voedselpakket, soms 
met een financieel steuntje. Je kan met een financiële en/of materiële 
bijdrage de werking van de IPCI steunen. Daarmee kunnen noodlijdende 
mensen worden geholpen. Iedere zondag staat achteraan in de kerk een 
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mand waarin je lang houdbare voedingswaren en andere spullen kunt 
doneren. Er staat ook altijd een collectebus bij. Doneren kan ook via de 
bank op de rekening IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30 t.n.v. IPCI 
Amsterdam Nieuw West (let erop dat je deze gegevens correct vermeldt). 
Alle hulp, hoe klein ook, is bijzonder welkom. Voor meer info: 
ipci@devierevangelistenamsterdam.nl. 

ADVENTSACTIE 2025: Koester een kind, bouw mee aan morgen 
De 60e adventscampagne vraagt onze aandacht voor kinderen die aan de 
zijlijn staan en die zonder een beetje hulp, niet de kansen krijgen waar ze 
recht op hebben. We vinden dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of 
haar gemeenschap verdient. Daarom richt deze adventscampagne zich 
naar kinderen die nu nog worden buitengesloten. Onze lokale partners 
zorgen ervoor dat zij wél naar school kunnen, dat zij wél medische zorg 
krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap. Dit jaar 
steunen we projecten in India (scholing voor nomadenkinderen), 
Kameroen (kinderen met een beperking) en Nicaragua (aanleg van water-
putten om de gezondheid van kinderen te verbeteren). 
U kunt helpen door bij de dragen aan de deurcollectes tijdens de advent. 
U kunt ook rechtstreeks doneren op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. Namens de kinderen die dankzij uw bijdrage weer volop 
kunnen meedoen in hun gemeenschap, danken wij u van harte. 

KINDERNEVENDIENST op zondag 21 december 2025 
Aanstaande zondag worden alle kinderen door Richard en Astrid opnieuw 
van harte uitgenodigd voor de kindernevendienst. Op een aangepaste, 
kindvriendelijke wijze zullen ze kennis maken met de betekenis van de 
advent en met de lezingen van de eucharistieviering. 
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Advent... 
Wat is het belang van de advent? 
De advent dient als voorbereidingstijd op Kerstmis, de komst van Jezus als 
God in de kwetsbare gestalte van een mensenkind.  Hij komt naar ons 
omdat wij niet naar hem komen, zo formuleert Sint-Augustinus het. 
Een feest met zo’n belangrijke gast wordt uiteraard voorbereid! Vooral 
innerlijk, uiteraard. Centraal staan versobering, inkeer en stilte, maar ook 
solidariteit van mens tot mens, hoop en vrede. 

Wat betekent het woord advent? 
Bernardus van Clairvaux (1090-1153) beschreef die komst van Jezus, 
Messias of Redder, als een drievoudige gebeurtenis: 
+ VROEGER: Gods komst in de geschiedenis, ruim 2000 jaar geleden, 
+ LATER: Gods komst bij de voltooiing van de wereld, 
+ NU: Gods komst hier en nu in het hart van de mensen. 

Welke zijn de belangrijkste figuren van de advent? 
+ Jesaja: zijn naam betekent: God redt. Hij maakt ons attent op onrecht en 
laat ons verlangend uitzien naar Gods belofte om een Redder te sturen. 
+ Johannes De Doper, die zich in de lijn van Jesaja boos maakt om het 
onrecht dat mensen elkaar aandoen. Hij voegt een dringende oproep 
toe: Kom tot inkeer! Het is bij Johannes de Doper nu of nooit. 
+ Maria, de nederige, dienstbare, ontvankelijke, die letterlijk in 
verwachting is, als een tabernakel van God.  

Welke symboliek hebben de kleuren van de advent? 
Op de adventskrans overheersen de kleuren rood, groen en paars. De rode 
kleur van de kaarsen staat voor liefde, het blijvende wintergroen rond de 
kaarsen voor hoop. Soms krijgt de krans een paars lint, kleur van inkeer. 
Met Kerstmis kan wit worden toegevoegd, kleur van zuiverheid. 

Wat is de betekenis van de kaarsen op een adventskrans? 
De duisternis van de winter staat al eeuwenlang symbool voor kwaad, 
onrecht en verwarring. Hoe klein ook, een vlam verjaagt de duisternis. 
Het licht van de 4 kaarsen wijst op de stappen naar het volle licht van de 
kerstnacht. Gods Zoon, het Licht van de wereld, komt met de boodschap 
dat niet de duisternis en de dood, maar het licht en het leven overwinnen. 

Lieve Wouters, www.otheo.be  
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