
  
 
 
 

 

HET VIERTJE 
Jaar A, nr. 9 

Informatie over de week van 25 tot 31 januari 2026 

3de zondag door het jaar 
Jesaja 8,23b-9,3         1 Korintiërs 1,10-13.17         Matteüs 4,12-23 

 
TER OVERDENKING  

Hem achterna 

Op een kort woord van Jezus laten  
twee keer twee broers alles in de steek 
om Jezus achterna te gaan. 
Ze krijgen geen tijd om na te denken. 
Vader Zebedeüs wordt in de boot 
achtergelaten. Ze hebben geen tijd voor een 
goed afscheid. Jezus maakt blijkbaar zo’n 
haast met het Rijk Gods, dat er onmiddellijk gereageerd moet worden. 
Hem achterna gaan is niet vanzelfsprekend. 
Het is meer dan gedoopt zijn. Het is meer doen dan het gewone. 
Het is in je dagelijkse bezigheden doen zoals Hij. 
Hij roept daar waar je werkt en leeft, daar waar je liefhebt  
en de pijn van het leven voelt.  
Roeping is niet ver weg, niet hoogverheven. 
Hij roept, terwijl je je werkkleding nog aan hebt, 
midden in het gewone alledaagse bestaan. 
Hem achterna gaan is niet gemakkelijk. 
Hij vraagt dat we geen gewone vissers zijn, maar mensenvissers. 
Hij vraagt dat wij in het gewone buitengewoon proberen te zijn. 
En daarvoor is elk ogenblik de tijd rijp. 
Wim Holterman osfs 



EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAULUSKERK   
Van donderdag 22 tot vrijdag 30 januari 
2026 vieren we de noveen van Don Bosco. 
In die periode is de eucharistieviering met 
noveengebed op de weekdagen om 11.00 
uur (en niet om 07.45 uur). In het weekend 
van 24-25 januari wordt het noveengebed 
gebeden in de weekendvieringen: op 
zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 
10.00 uur.  

Een noveen is een gebedsvorm van 9 
opeenvolgende dagen. Dan wordt er 
gebeden voor een bijzondere intentie, ter 
voorbereiding op een feestdag, of uit 
dankbaarheid. Op die 9 dagen zal in de 
eucharistieviering het noveengebed worden 
gebeden. Als er parochianen zijn die een 
bijzondere gebedsintentie willen toever-
trouwen aan de paters Salesianen, dan 

kunnen zij dit (mondeling of schriftelijk) doorgeven, zodat we gedurende die 
9 dagen – samen met jullie – voor die intentie kunnen bidden. 

Op de feestdag van Don Bosco, zaterdag 31 januari, vieren we de 
eucharistie om 11.00 uur en om 19.00 uur. Ook de zondagsviering van 
1 februari zal in het teken staan van het feest van Don Bosco. 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG 
24-25 januari: Paulus: p. Andy  /  Augustinus: p. Luc  /  Huiskamer: p. Wilfried 
31 januari - 1 februari: Paulus: p. Andy  /  Boom en Vincentius: p. Wilfried 
7-8 februari: Paulus: p. Luc  /  Boom: p. Wilfried 
14-15 februari: Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy 

Aswoensdag 18 februari in de Pauluskerk: om 11.00 én om 19.00 uur  
eucharistieviering met askruisje: p. Andy 

21-22 februari: Paulus: p. Andy  /  Augustinus: p. Wilfried  /  huiskamer: p. Luc 
28 februari – 1 maart: Paulus: p. Andy  /  Boom: p. Wilfried  / 

Vincentius: p. Luc 



UITVAARTPLECHTIGHEDEN IN DE PAULUSKERK 
Maandag 26 januari 2026 om 13.00 uur: Mevr. Miny Roelvink. 
Woensdag 28 januari om 14.00 uur: Mevr. Wil Janssen-Walraven. 
Vrijdag 30 januari om 14.00 uur: Mevr. Marijke Bosch. 
 
INKOMSTEN (17-18 januari 2026) 
Kaarsen: € 133,29   /   Actie Kerkbalans: € 1.427,90   /   Intenties: € 80,00 
 
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Iedere eerste woensdag van de maand nodigen we de parochianen uit om 
de kerk schoon te maken. De volgende schoonmaakbeurt is op woensdag 4 
februari 2026 van 9.00 tot 11.00 uur. Wil jij dan ook graag een handje 
toesteken, meld je dan even bij Ineke of bij pastor Luc. 
 
GELOOFSONTMOETING VOOR TIENERS 
Iedere vierde zondag van de maand, dus ook vandaag, zondag 25 januari 
2026 brengt pater Andy na de zondagsviering van 10.00 uur jonge mensen 
samen voor een geloofsontmoeting: misdienaars, tieners en al wie 
interesse heeft. Een fijn moment voor de deelnemers om hun geloof te 
verdiepen en God en elkaar beter te leren kennen.  
 
IPCI (InterParochiële Caritas Instelling) 
De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten. Je kan met een financiële en/of 
materiële bijdrage de werking van de IPCI steunen. Daarmee kunnen 
noodlijdende mensen worden geholpen. Iedere zondag staat achteraan in 
de kerk een mand waarin je lang houdbare voedingswaren en andere 
spullen kunt doneren. Er staat ook altijd een collectebus bij. Doneren kan 
ook via de bank op de rekening IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30 t.n.v. IPCI 
Amsterdam Nieuw West (let erop dat je deze gegevens correct vermeldt). 
Alle hulp, hoe klein ook, is bijzonder welkom. Voor meer info: 
ipci@devierevangelistenamsterdam.nl. 
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RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN  
Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Tel.: 020 619 17 66  
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
Bankgegevens: NL 34 RABO 0139 9894 55 
t.n.v. Parochie De Vier Evangelisten 
Collecte, donatie: kan ook met de QR-code 
 
INLOOP OP VRIJDAG BIJ DE PAULUSKERK  
Iedere vrijdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een inloopactiviteit. Niet alleen 
onze senioren, maar iedereen is welkom! Heb je tijd of zit je thuis toch 
maar alleen, kom dan eens langs: het is best gezellig. 
Je kan eerst de eucharistie van 11.00 uur bijwonen, of je komt pas tegen 
11.30 uur voor een kopje koffie of thee. Daarna kan je naar hartenlust 
spelen (Rummikub, …). Rond 12.30 uur is er altijd lekkere verse soep en 
brood. We eindigen om 15.00 uur. 
 
ALPHACURSUS IN DE PAULUSKERK 
Een Alphacursus bestaat uit een reeks van 10 avonden (gedurende 10 
opeenvolgende weken). We starten met de Alpha op woensdag 4 maart 
2026. De avond begint steeds met inloop vanaf 18.30 uur en een 
gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur. Daarna volgt een inleidende video. 
Daarover wordt gedurende een uur van gedachten gewisseld in een 
gesprek met alle deelnemers. 
De Alpha is bedoeld voor mensen van alle leeftijden (vanaf 18 en ouder) 
die op zoek zijn naar geloof en zingeving of die hun geloof willen verdiepen 
door met elkaar in gesprek te gaan.  
Voor alle concrete info verwijzen we naar de volgende editie van het 
parochieblad. Deze zal beschikbaar zijn rond 12 februari 2026. 
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NOVEENGEBED tot de heilige JOHANNES BOSCO 

priester: Heer God, 
 het is een wonder van Uw goedheid 
 dat Gij op ons, Uw mensen, rekent 
 om Uw heil in deze wereld te brengen. 

Zo hebt Gij Don Bosco geroepen 
en hem begeleid op zijn levensweg 
om Uw liefde bij de mensen te brengen. 
Levend vanuit zijn aandacht voor de jeugd 
werd hij teken en aanreiker 
van Uw liefde voor elke mens. 
Ook vandaag nog nodigt Gij ons uit 
in dat spoor te treden, 
in navolging van onze Heer Jezus Christus. 

priester: Daarom durven wij U bidden, God: 

laat ieder van ons een goed voorbeeld zijn 
opdat kinderen en jonge mensen 
mogen opgroeien tot oprechte mensen 
die een houvast vinden in het geloof. 
Verleen ons de kracht en de inspiratie 
om dienstbaar en gegeven te zijn, 
beschikbaar voor al wie in nood verkeert. 
En moge Don Bosco voor ons allen 
een voorspreker zijn bij U, God onze Vader, 
voor onze persoonlijke intenties 
en de gebedsintenties van al onze dierbaren. 
Wij vragen U, goede God, 
dat Gij ons bijstaat en zegent, 
door Christus Jezus, onze Heer. Amen. 
 

Onze Vader… 
Wees gegroet…  
Eer aan de Vader… 
 
Heilige Johannes Bosco      allen: bid voor ons. 


