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HET VIERTIJE
Jaar A, nr. 12
Informatie over de week van 15 tot 21 februari 2026

6% zondag door het jaar
Jezus Sirach 15,16-21 / 1 Korintiérs 2,6-10 / Mattelis 5,20-22a.27-28.33-34a.37

TER OVERDENKING

In zijn geest...

Het gaat niet om de letter van de wet.
Die maakt dood en beknelt.

Het gaat om de geest van de wet,

het hart, dat spreekt van liefde

en wijst naar bevrijding.

De letter van de wet geeft minimumeisen,
er zit nauwelijks leven in.

Het hart van de wet vraagt meer:

vraagt om inzet en vrede,

om goede wil en vergevingsgezindheid.
Het hart wijst naar levensruimte,

naar leven, volop.

Het leven, de woorden en daden van Jezus
zijn een voorbeeld én een uitdaging.

Ze stijgen uit boven elk 'wettisch' denken.
Ze vragen om 'meer dan het gewone',

om inzet en zorg voor mens en wereld.

Ze vragen om een hartelijk leven,

een leven in zijn geest.

Wim Holterman osfs



EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel.
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel.

- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel.

- Zondag om 10.00 uur in de kerk.

EUCHARISTIEVIERINGEN in de KOMENDE WEEKENDS

7-8 februari: Paulus: p. Luc / Boom: p. Wilfried
14-15 februari: Paulus: p. Wilfried / Boom: p. Andy

Aswoensdag 18 februari in de Pauluskerk: om 11.00 én om 19.00 uur
eucharistieviering met askruisje: p. Andy

21-22 februari: Paulus: p. Andy / Augustinus: p. Wilfried / huiskamer: p. Luc
28 februari — 1 maart: Paulus: p. Andy / Boom: p. Wilfried /
Vincentius: p. Luc

INKOMSTEN (7-8 februari 2026)

Kaarsen: € 83,70 / Collecte: € 580,53 / Intenties: € 20,00

W1 ZOEKEN NIEUWE LEDEN VOOR HET KINDER- en JONGERENKOOR

Zing je graag en wil je graag iets betekenen voor de vieringen in de
Pauluskerk, dan ben je van harte welkom in het kinder- en jongerenkoor. Je
hoeft geen supertalent te zijn. Vooral jouw enthousiasme telt. We zouden
het fijn vinden als jij bij het koor zou komen. We zingen iedere eerste
zondag van de maand in de viering van 10.00 uur. De repetitie is 1 of 2
weken eerder, op zondagmiddag om 15.00 uur. Wil je graag meezingen,
neem dan contact op met p. Andy (06 26 84 13 41) of met Fransisca

(06 11 06 68 32).

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

ledere eerste woensdag van de maand rekenen we op vrijwilligers om de
kerk schoon te maken. De volgende schoonmaakbeurt is op woensdag 4
maart 2026 van 9.00 tot 11.00 uur. We nodigen alle parochianen uit om te
komen helpen. Wil jij ook helpen, meld je dan even bij Ineke of bij pastor
Luc, of kom op die woensdag gewoon naar de kerk tegen 9.00 uur.



GELOOFSONTMOETING VOOR TIENERS

ledere vierde zondag van de maand brengt pater Andy na de viering van
10.00 uur jonge mensen samen voor een geloofsontmoeting: misdienaars,
tieners en al wie interesse heeft om het geloof te verdiepen en God en
elkaar beter te leren kennen. Volgende keer: zondag 22 februari 2026.

IPCI (InterParochiéle Caritas Instelling)

De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten. Je kan met een financiéle en/of
materiéle bijdrage de werking van de IPCl steunen. Daarmee kunnen
noodlijdende mensen worden geholpen. ledere zondag staat achteraan in
de kerk een collectebus. Doneren kan ook via de bank op de rekening
IBAN: NLO4 ABNA 0102 1207 30 t.n.v. IPCI Amsterdam Nieuw West (let
erop dat je deze gegevens correct vermeldt). Alle hulp, hoe klein 0ok, is
bijzonder welkom. Voor meer info: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl.

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
Tel.: 020619 17 66

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam
Bankgegevens: NL 34 RABO 0139 9894 55

t.n.v. Parochie De Vier Evangelisten

Collecte, donatie: kan ook met de QR-code

Vandaag: KOFFIE IN DE VOORRUIMTE
Eenmaal per jaar vraagt de Poolse parochie de ontmoetingsruimte.
Daarom is de koffie vandaag in de voorruimte rond de kerk.

INLOOP OP VRIJDAG BlJ DE PAULUSKERK

ledere vrijdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een inloopactiviteit.

Je kan eerst de eucharistie van 11.00 uur bijwonen, of je komt pas tegen
11.30 uur voor een kopje koffie of thee. Daarna kan je naar hartenlust
spelen (Rummikub, ...). Rond 12.30 uur is er altijd lekkere verse soep en
brood. We eindigen om 15.00 uur.
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ALPHACURSUS IN DE PAULUSKERK

Waar is er vandaag nog plaats voor diepgaande gesprekken over zingeving,
geloof en grote levensvragen? In een samenleving die steeds sneller draait,
lijkt die ruimte schaars, en toch blijft de zoektocht naar leven. Veel mensen
voelen dat er weinig tijd is om stil te staan bij wat hen diep vanbinnen
bezighoudt. Over geloof praten, is niet meer vanzelfsprekend, terwijl net
daar zoveel vragen leven. Op dat verlangen biedt Alpha een mogelijk
antwoord.

Alpha ontstond eind jaren tachtig in Engeland en
groeide uit tot een wereldwijd initiatief. Een Alpha-
cursus bestaat uit een reeks van 10 avonden (gedurende
10 opeenvolgende weken). In onze parochie starten we
met een Alpha op woensdag 4 maart 2026. De
avond begint steeds met inloop vanaf 18.30

uur en een gezamenlijke maaltijd om 19.00

uur. Daarna volgt een inleidende video.

Daarover wordt gedurende een uur van
gedachten gewisseld in een gesprek met alle deelnemers.

Alpha is bedoeld voor mensen van alle leeftijden (vanaf 18 en ouder) die op
zoek zijn naar geloof en zingeving of die hun geloof willen verdiepen door
met elkaar in gesprek te gaan: gelovigen, zoekenden, twijfelaars of mensen
zonder kerkelijke achtergrond. Wereldwijd namen al meer dan 25 miljoen
mensen deel aan Alpha, verspreid over ruim 160 landen.

Voor meer concrete info verwijzen we naar de volgende editie van het
parochieblad. Deze zal beschikbaar zijn rond 12 februari 2026.

Wie zich nu reeds wil aanmelden, kan dit doen bij Natalia Torrella
(secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl) of bij p. Wilfried
(wilfried.wambeke@devierevangelistenamsterdam.nl of 06 12 700 646).
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VEERTIGDAGENTIJD — GOEDE WEEK — PASEN
Bezinningsdag in de Pauluskerk
op zaterdag 7 maart 2026

Een recollectiedag om stil te staan bij
- de zondagslezingen van de veertigdagentijd,
- over de intense dagen van de Goede Week
- en de leven-gevende boodschap van het Paasgebeuren.
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Afbeelding: de Goede Week: Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, en verder ...

Het programma
Inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur
10.30 uur: eerste inleiding door p. Wilfried
11.45 uur: eucharistieviering
12.30 uur: soep en broodlunch
13.45 uur: tweede inleiding door p. Wilfried
15.00 uur: afsluitend gebed
15.15 uur: nog een kop koffie/thee en tot ziens

Omwille van de lunch is het belangrijk dat we vooraf het aantal deel-
nemers kennen. Tot uiterlijk woensdag 4 maart 2026 kan je aanmelden
bij p. Wilfried (wilfried.wambeke@donbosco.nl of 06 12 70 06 46)

of bij p. Andy (andy.jebarus@donbosco.nl of 06 26 84 13 41).

De dag is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
Pauluskerk: Pieter Calandlaan 196 (tram 1 - halte Hoekenes)
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