
  
 
 
 

 

HET VIERTJE 
Jaar A, nr. 21 

Informatie over de week van 19 tot 25 april 2026 

3e zondag in de Paastijd 
Handelingen 2,14.22-33           1 Petrus 1,17-21          Lucas 24,13-35 

 
TER OVERDENKING  
 

Emmaüs  
Ze waren (nochtans) met zijn tweeën, 
maar ze voelden zich alleen. 
Ze hadden een shock meegemaakt, 
hun dromen en verwachtingen, 
scherven die ze niet konden lijmen. 
Ze stapten in het duister, -geslagen, depressief, 
opgesloten in hun innerlijke wereld: 
een hoofd vol vragen en een hart  
vol droefheid, ontgoocheling, woede. 

Toen voegde een Derde zich bij hen, 
Hij luisterde - zij stortten hun hart uit. 
Er was contact, ze vroegen Hem om nabijheid. 
Zij boden Hem hun huis aan en zichzelf. 
Hij liet hen niet in de steek, Hij raakte hun hoofd en hun hart, 
de kern van hun wezen. Ze kregen het er warm van. 

Vuur, dynamisme, doorstraalde hen. 
Ze gaven het verder, ze zagen weer perspectief. 
Ontelbare keren in het leven ga je van Jeruzalem naar Emmaüs 
en hopelijk gaat Hij telkens in mensen met je mee. 

Mia Verbanck  



EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAULUSKERK   
- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel. 
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel. 
- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel. 
- Zondag om 10.00 uur in de kerk. 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN in de KOMENDE WEEKENDS 
18-19 april: Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy  /  Huiskamer: p. Luc 
25-26 april: Paulus: p. Andy  /  Augustinus: p. Luc 
2-3 mei: Paulus: p. Andy  /  Boom: p. Wilfried  /  Vincentius: p. Wilfried 
9-10 mei: Paulus: p. Andy  /  Boom: p. Wilfried 
Donderdag 14 mei, Hemelvaart: Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy  / 

Vincentius: p. Andy 
16-17 mei: Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy 
23-24 mei: Paulus: p. Luc  /  Huiskamer: p. Andy 
 
INKOMSTEN (11-12 april 2026) 
Kaarsen: € 190,46   /   Collecte: € 600,30   /   Intenties: -  /  Gift: € 150,00   
 
GELOOFSONTMOETING VOOR TIENERS 
Iedere vierde zondag van de maand na de viering van 10.00 uur: voor 
tieners, misdienaars en ieder die interesse heeft om het geloof te 
verdiepen en God en elkaar te ontmoeten. 
De eerstvolgende ontmoeting is op aanstaande zondag 26 april 2026. 
 
VOORTZETTING VAN DE ALPHA VOOR TIENERS 
De groep 14-18-jarigen die in de maanden januari-februari-maart 2026 een 
Alpha voor tieners volgde, wilde na afloop van de Alpha verder 
doorgroeien in het geloof. Ze blijven iedere vrijdagavond samenkomen. Het 
stramien van de avond is hetzelfde gebleven: beginnen met een maaltijd 
en daarna een catechese aan de hand van inleidende filmpjes. De avonden 
worden voorbereid door p. Andy en Iris die in het kader van haar opleiding 
tot catechiste stage loopt in onze parochie. Iris begeleidt de 
bijeenkomsten, met ondersteuning van p. Andy. 
 
 



INLOOP OP VRIJDAG BIJ DE PAULUSKERK  
Iedere vrijdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een inloopactiviteit.  
Je kan eerst de eucharistie van 11.00 uur bijwonen, of je komt pas tegen 
11.30 uur voor een kopje koffie of thee. Daarna kan je naar hartenlust 
spelen (Rummikub, …). Rond 12.30 uur is er altijd lekkere verse soep en 
brood. We eindigen om 15.00 uur. Gewoonlijk zijn er 15 à 20 mensen. Wil 
je een keertje langskomen om te zien hoe het gaat, dan zal je er altijd 
mensen ontmoeten die je al kent. Van harte welkom! 
 
VOOR WIE GRAAG WIL MEEZINGEN IN HET PAULUSKOOR 
Het Pauluskoor zingt in de Pauluskerk op de 2e, 4e en 5e zondag van de 
maand. De repetities zijn wekelijks van 14.00 tot 16.00 uur. Nieuwe leden 
zijn van harte uitgenodigd. Vooral enkele bijkomende mannenstemmen 
kunnen een grote meerwaarde betekenen voor het Pauluskoor. 
  
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Iedere eerste woensdag van de maand wordt onze kerk schoongemaakt. 
De eerstvolgende poetsbeurt is op woensdag 6 mei 2026. Je kan vooraf 
even aanmelden Ineke of bij pastor Luc, of je komt op die dag gewoon naar 
de kerk tegen 9.00 uur. 
 
RETROUVAILLE 
Met toestemming van onze 
bisschop werd naar alle parochies 
een brief gestuurd met 
informatie over ‘Retrouvaille’:  
een internationale katholieke 
gemeenschap, gerund  
door getrouwde stellen, voor 
getrouwde stellen die met 
relatieproblemen kampen en hun huwelijk willen herstellen en versterken. 
Zij bieden communicatiemiddelen aan om het vertrouwen te herstellen. 
Wereldwijd heeft deze organisatie reeds tienduizenden huwelijken gered. 
Retrouvaille Nederland staat nog in de kinderschoenen. Vorig jaar hebben 
ze met succes een eerste weekend georganiseerd en nu zijn ze bezig met 
de organisatie van een tweede weekend dat online zal plaatsvinden op 24 



t/m 27 september 2026. Voor meer info kan men contact opnemen met 
rector Jeroen de Wit van het Willibrordseminarie in Heiloo die bij dit 
initiatief is betrokken (rector@willibrordseminarie.nl of 06 40 125 490). 
 
IPCI (InterParochiële Caritas Instelling) 
De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten. Je kan met een financiële en/of 
materiële bijdrage de werking van de IPCI steunen. Daarmee kunnen 
noodlijdende mensen worden geholpen. Iedere zondag staat achteraan in 
de kerk een collectebus. Doneren kan ook via de bank op de rekening 
IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30 t.n.v. IPCI Amsterdam Nieuw West (let 
erop dat je deze gegevens correct vermeldt). Alle hulp, hoe klein ook, is 
bijzonder welkom. Voor meer info: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl. 
 
RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN  
Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Tel.: 020 619 17 66  
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
Bankgegevens: NL 34 RABO 0139 9894 55 
t.n.v. Parochie De Vier Evangelisten 
Collecte, donatie: kan ook met de QR-code 
(voor de mensen die soms nog iets overmaken op de vroegere ING-
rekening: gelieve die niet meer te gebruiken want we werken nu nog 
uitsluitend met bovenstaand RABO-nummer en bijgaande QR-code) 
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