
  
 
 
 

 

HET VIERTJE 
Jaar A, nr. 19 

Informatie over de week van 5 tot 11 april 2026 

PASEN 
Handelingen 10,34a.37-43           Kolossenzen 3,1-4          Johannes 20,1-9 

 
TER OVERDENKING  
 

Pasen - nieuw leven 
Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, 
als de kale takken weer groen worden, 
wanneer de dagen lichter worden 
en de lucht vol is van vogels, 
dan is het tijd om Pasen te vieren. 

Schijnbaar was alles dood. 
Maar diep onder de grond 
en in het verborgene bloeit nieuw leven op: 
overwinning op de dood, nieuwe schepping. 

Zo was het ook met Jezus van Nazareth: 
schijnbaar was het met Hem afgelopen 
en was alles grondig mislukt; 
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw 
bij God en temidden van ons, 
en Hij leidt alles naar zijn vervulling. 

En zo is het uiteindelijk met alles en allen: 
wat echt is en goed, overleeft, 
ondanks de schijn van het tegendeel. 
Pasen: feest van het nieuwe leven. 
Ad Blijlevens 



EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAULUSKERK   
- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur in de kapel. 
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur in de kapel. 
- Zaterdag om 19.00 uur in de kapel. 
- Zondag om 10.00 uur in de kerk. 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN in de KOMENDE WEEKENDS 
Paasdag 5 april: Paulus: p. Andy  /  Boom: p. Wilfried 
11-12 april: Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy 
18-19 april: Paulus: p. Wilfried  /  Boom: p. Andy 
25-26 april: Paulus: p. Andy  /  Augustinus: p. Wilfried 
 
INKOMSTEN (28-29 maart 2026) 
Kaarsen: € 171,00   /   Collecte: € 884,67   /   Intenties: € 60,00 
Deurcollecte Vastenactie: € 197,53 + giften € 65,00 
 
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
Iedere eerste woensdag van de maand nodigen we de parochianen uit om 
de kerk schoon te maken. Afgelopen woensdag 1 april 2026 stonden de 
vrijwilligers weer paraat voor de ‘paaspoets’. Van ganser harte danken we 
iedereen die een handje kwam toesteken. De eerstvolgende poetsbeurt is 
op woensdag 6 mei 2026. Je kan je vooraf even aanmelden Ineke of bij 
pastor Luc, of je komt op die dag gewoon naar de kerk tegen 9.00 uur. 
 
GELOOFSONTMOETING VOOR TIENERS 
Iedere vierde zondag van de maand na de viering van 10.00 uur. 
De eerstvolgende ontmoeting is op zondag 26 april 2026. 
 
IPCI (InterParochiële Caritas Instelling) 
De IPCI biedt hulp aan de allerarmsten. Je kan met een financiële en/of 
materiële bijdrage de werking van de IPCI steunen. Daarmee kunnen 
noodlijdende mensen worden geholpen. Iedere zondag staat achteraan in 
de kerk een collectebus. Doneren kan ook via de bank op de rekening 
IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30 t.n.v. IPCI Amsterdam Nieuw West (let 
erop dat je deze gegevens correct vermeldt). Alle hulp, hoe klein ook, is 
bijzonder welkom. Voor meer info: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl. 
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RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN  
Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Tel.: 020 619 17 66  
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
Bankgegevens: NL 34 RABO 0139 9894 55 
t.n.v. Parochie De Vier Evangelisten 
Collecte, donatie: kan ook met de QR-code 
(voor de mensen die soms nog iets overmaken op de vroegere ING-
rekening: gelieve die niet meer te gebruiken want we werken nu nog 
uitsluitend met bovenstaand RABO-nummer en bijgaande QR-code) 
 
SAMENKERK is er! 
 

Het magazine SAMENKERK van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam is aangekomen. Op de 
voorpagina zie je de Nederlandse bloemen-
pracht. Nederland verzorgt dit jaar reeds 40 
jaar de bloemen voor de paasmis op het Sint-
Pietersplein te Rome. 
Je kunt gratis een exemplaar meenemen. Ze 
liggen bij de uitgang van de kerk. 

“De jarenlange vrijgevigheid van de 
Nederlandse bloemenschenkers is een teken 
van de schoonheid en de vreugde die hun volle 
vervulling vinden in de verrijzenis van Christus.” 
  paus Leo XIV 

 

Aan u allen: DANK 
voor uw aanwezigheid en uw gebed. 

ZALIG PAASFEEST! 
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